oli771304 Il 8 


“infald POSTERİ HEDİYE 


2 YİL yi 


Otomobil aşkına 
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Golf, 23. kez yılın en iyi otomobili seçildi. Avrupa'nın en prestijli otomotiv 
dergilerinden “Auto Motor und Sport'un okurları her zamanki gibi yine Golf'e 
oy verdi. "Eisane adına teşekkürler... 


Otomobil aşkına 


Yeni Gal Danışma Hattı: 0212 335 04 14“ 0800 21 02 24. 


VOLKSWAGEN TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCANET A.Ş. BİR DOĞUŞ GRUBU KURULUŞUDUR. 


“Hani'de ek olarak 1.6 liye kaddar olan sedan segmentinde, 
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Can yakmayan cam kapak 


Yeni Bosch ankastre fırınlarda özel izolasyon ve dört kat özel camlama sayesinde, 
2509C'de bile ön kapaktaki sıcaklık hissedilebilir şekilde azaltıldı. 409C'ye kadar 
A. düşürülen fırın kapak camı sıcaklığı ile el yakma gibi kazalar ortadan kaldırıldı. 


Ayrıca, Eco Clean sistemi ile Bosch fırınlar, başka hiçbir malzemeye gerek 


Bosch Ankastre Ürünler 
Önce Güven 


wmadan kendi kendini temizliyor. Sadece tek tuş yardımıyla, fırının içindeki kirler 


ar kül haline geliyor ve fırınınız her zaman ilk günkü gibi tertemiz kalıyor. 
e varan XXL geniş iç hacim, istediğiniz büyüklükte yiyeceği pişirmenize 


riyor. Üstelik Bosch fırınınız bütün bunları A Enerji Sınıfı'nda yapıyor. 


Ayrıntılı bilgi için www.cnbce.com 
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İZLEYİCİDEN GELENLER 


AYIN İZLEYİCİLERİ 

Bir televizyon kanalı bu kadar mı insanın yaşamını etkiler. Bir an için olmadığınızı düşününce 
Allahım biz ne seyredecektik o zaman. Bünyemin kaldıramadığı şarkıcı yarışmacılarını mı yoksa 
dünya dolusu Türk dizilerini mi? CNBCe izleyicileri galiba geçmiş yaşamlarında büyük bir sevap 


İBRAHİM GEÇİCİ 


Ben de diğer Buffy ve Angel izleyicileri gibi gündüz tekrarlarının olmamasından şikayetçiyim (Artık 
pazartesileri okula gitmek istiyorum; çünkü gece 3'te yattığım için gidemiyorum). Gündüz 
tekrarlarının olduğu zamanlarda (hey gidi günler hey) hem akşam verilen bölümü, hem gündüz , 
hem de gece tekrarlarını izliyordum. Ama RTÜK sağolsun bizi bu gündüz terapilerinden mahrum 
bıraktı. Sizin derginiz aracılığıyla onlara seslenmek istiyorum. Lütfen bizi Buffy ve Angel'dan daha 
fazla mahrum etmesinler. Bu muhteşem dizinin bizim ruhsal ya da zihinsel gelişimimizi olumsuz 


etkilediği yok; hatta mutluluktan hormonlarımızı harekete geçirdiği için olumlu etkisi bile var. 


Okur mektupları çok eğlenceli 
ama ya siz bu mektupların bir 
kısmını uyduruyorsunuz ya da 
biz acayip bir ülkede yaşıyoruz. 
'CatDog gibi bir canlı tabiata 
aykırı' diyen bile var... 
Biri de derginin resimlerini 
kesmiş, sizden yenisini 
istemiş. 'A” sosyal statüsü 
böyle olur mu? 
Siz hiç araştırma yaptırmıyor 
musunuz? 
Kanalı kimler izliyor bilmiyor 
musunuz? 

ALİ TANIŞ 


Sayın Tanış, 

İzleyici görüşü uyduracak 
zamanımız yok. CNBC-e'ye 
her gün tahmin edebileceğinizin 
ötesinde izleyici görüşü geliyor. 
Halkla İlişkiler'in seçtiği 100- 
150 görüş arasında samimi 
bulduğumuz soru ya da 
eleştirileri yanıtlamaya 
çalışıyoruz. Bu sayfaların, 
izleyiciden geleni izleyici ile 
paylaşmaktan, eğlenceli bir 
konuşma hattı oluşturmaktan 
başka bir amacı yok. 

Nick. karakterlerini şekilsiz 


Ayrıca ilginç felsefesiyle 
ufkumuzu genişletmesi de 
cabası. CNBC-e'nin de daha 
duyarlı yaklaşmasını istiyorum. 
Sanki sorun Coupling ya da 
başka bir dizi olsaydı mücadele 
edilirdi gibi geliyor bana. Lütfen 
bir şeyler yapın. Diğer Buffy ve 
Angelmania arkadaşları da bu 
konuda harekete geçmeye 
çağırıyorum. 

SENA SÜRMELİ 


bulanlarla, bu kişileri, kendince 
aşağıda, ayrı bir sosyal statüde 
görenler arasında da biz bir 
fark görmüyoruz. 
İkisinde de bir bakma, 
algılama ve değerlendirme 
sorunu olabilir, bu mesele ilgi 
alanımıza girmiyor. 
Araştırma konusu ise hassas 
bir konu; izleyiciyi tanımak 
için değil, reklamverene 
tüketim alışkanlıkları bilgisi 
verebilmek için araştırma 
yaptırıyoruz. 
İzleyicimizi gayet iyi tanıyoruz, 
biz de izleyiciyiz. 

i Gi 


En güzel anıları 


“kadar 


saklar... 


© 
© 
> 
N 
> 
e) 
S2 
İ 
N 
5 
> 


5 
E 
E 
5 
E 


Türk Patent Ensi 


ÇANAKKALE: 
070 * GİRESUN: 2 


Pl 
STORk-$ 
MÜCEVHER 


Mağazaları Zinciri 


İZMİR 


* KIRKLARELİ: 0 
* TEKİRDAĞ 4 


* KASTAMONU: 
33 8 * ZONGULDAK 


33 * TRABZON 


* RUSSIA- MOSKOW: 0 


DEUTSCHAND- PFORZHEIM: 00 iğ 
z cretsiz Danışma Hattı: 0800 21150 50 www.storks.com.tr 
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..CNBC-e Dergi hakkında 
gerçekten merak ettiğim birşey 
var. Kuşe kağıda 60 sayfanın 
üzerinde bir dergiyi nasıl 1 
milyon liraya satıyorsunuz? 
(Söyleyin biz de kendi dergimizi 
çıkartalım.) Bu konuda da 
tebrikler. Ayrıca küçük bir 
ricam var. CNBC-e Dergi 
spikerlerin posterlerini veremez 
mi? Mesela piyasa ekranında 
spikerlik yapan saçlarının 
uçları kızıl olan bayanın posteri 
güzel olabilir. (ismini 
bilmediğim için böyle diyorum). 
Ya da Seinfeld posterini 
vermeniz mümkün mü?.. 

UTKU TÖNEL 


Sayın Tönel, 
CNBC-e Dergi'yi örnek alarak 
dergi çıkartımanızı tavsiye 
etmem. Batarsınız. Yayın 
grubunun imkanları, sizde 
olmayabilir. Sonra “niye böyle 
oldu” demeyin. CNBC-e Dergi, 
tanıtım amaçlı bir televizyon 
rehberi olduğu için maliyeti 
kurtarmak bize yetiyor; ama 
üretim maliyetleri artınca satış 
fiyatını da yükselimek zorunda 
kalabiliriz. 
CNBC-e spikerlerine gelince, 
biz konuda biraz tutucuyuz. 
Kibar bir hayranlık duygusu 
olsa da, aileden bir kızımızın 
fotoğrafını, adını öğrenme 
zahmetine bile girmeden, 
odanıza asmak istemeniz hoş 
bir durum değil. Siz şimdilik 
Seinfeld posteri ile idare edin 
lüften. 

Gl 


Merhaba ben Tuğba; bütün 
genç kızlar yakışıklı 
erkeklerden hoşlanır. Sizin 
yayınladığınız dizilerde ise hep 
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Angel gibi karekterler ön plana 
çıkar ve sevilir. Belki garip kız 
diyeceksiniz ama ben ANGEL 
dizisinde rol alan LORNE (hani 
şu yeşil iblis) karekterinden 
çok hoşlanıyorum. 
Hadi sadede gel deyişlerinizi 
duyuyorum. Sizden tek isteğim 
(belki trajınız düşer ama...) 
Lorne'nun posteriyle, 
makyajsız halinin fotoğraflarını 
yayınlar mısınız. 
LÜTFEEEEEEEEN. Bir de bir 
soru, neden dizinin 
başlangıcında Lorne adı 
geçmiyor? Dergide 
yayınlamazsanız en azından bir 
e-mail yazarsanız dünyalar 
benim olur. 

TUĞBA 


Sevgili Tuğba 

Lorne makyajını silince, üstteki 
fotoğrafta da gördüğünüz gibi, 
karizması pek o kadar 


Andy Hallett 


kalmıyor. Boynuzlar filan... 
Arkadaşın ismi-cismi dizinin 
jeneriğinde niye yok, 
bilmiyoruz. Zaten buna dikkat 
de etmemiştik. 
Nedenini bir zahmet siz 
öğrenirseniz, bize de haber 
verin, SEVİNİrİZ. 

G.Y 


Koyaanisgatsi filmini 
yayınlamak büyük cesâretti; 
teşekkür ederiz. Powaggatsi ve 
Nagoygatsi'yi de günün birinde 
vereceğinizi umuyoruz. 
(CNBC-e'de 'dokümanterler' 
kuşağı açılsa hiç fena olmazdı; 
herkes BBC izleyemiyor...) 
Bu tip filmleri yayınlamaktan 
çekinmeyin. Fragmanlarda, 
basın bültenlerinde film 
anlatılırken ilgi çekici, gaza 
getirici metinler seyirciyi 
ekrana bağlayabilir. 

FİKRET ERDEM 


SİZ 
Belirleyin ! 


www.gittisidiyor.com 
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Sayın Fikret Bey 

Doğaldır, dünyanın herhangi 
bir yerindeki herhangi bir 
televizyon için Koyaanisgatsi, 
“zor” ve “ancak 3-5 kişinin 
izleleyeceği bir film” sayılır ve 
kolay kolay yayınlanmaz. 
Fakat inanın Nisan ayında 
ekrana getirdirimiz filmler 
arasında en çok ve en olumlu 
tepkiyi Koyaanisgatsi için 
aldık. Yani CNBC-e 
izleyicisinin önemli bir farkı 
var; sizin deyiminizle “ne gaza 
geliyor, ne de gaza getirmeye 
gerek kalıyor”. 


G.Y. 


Öncelikle yaptığınız başarılı 
yayından dolayı sizleri kutlarım. 
Ben sizi 4 senedir takip 
etmekte olan çömez bir 
CNBCe izleyicisiyim. Ama bir 
ricam var web sitenize The 
Simpsons'la ilgili wallpaper 
yok. Lütfen bu konu hakkında 
bir şeyler yaparmısınız? Ya da 
olumlu veya olumsuz bir cevap 
yazarsanız sevinirim. 

TOLGA SEZEN 


Sayın Tolga Bey, 

Şu anda açın bakın, The 

Simpsons da cnbce.com'un 

zengin wallpaper 

sayfalarında yerini aldı. 

Peki neden daha önce yoktu? 

Koymayı unutmuşuz 

ve bu e-mail gelene kadar da 

fark etmemişiz. 

İzleyicimize teşekkür ediyoruz. 
G.Y. 


THE X- FILES dizisinin yayın 
saatini biraz erkene alırsanız 
çok iyi olur. Eşim ve ben 
Zombiler gibi olduk. 
Gerçekten öyle. Dizi 01:00'de 


n2 


bitiyor. Yatana kadar 01:30. 
Sabah 07:00'de kalkış. 
İnanın 2 gün seyrettim ertesi 
gün işte hayalet gibiydim. 
Üstelik hamileyim. 
Ya bebeğim ya dizi olunca... 
Dinlenmek için vaktinde 
yatmalıyım dedim. 
Mesela dün gece içim gitti 
ama yattım uyudum. 
Yayın saatini bir kez daha 
gözden geçirirseniz çok 
sevinirim. Mesela 22:30... 
ŞELALE TOPTAŞ 


Sevgili anne adayı, 

Lütfen uykusuz kalmayın, 
bünyenizi yormayın bu kadar. 
“Ya bebeğim ya dizi” de ne 
demek... Siz kendinize iyi 
bakın, biz daha çok yayınlarız 
böyle diziler. İleride inşallah 
çocuğunuzla beraber yan yana, 
mutlu mesut izlersiniz hepsini. 


GE, 


Selamlar biz SpongeBob 
Sguarepants'e bayılıyoruz. İş 
yerinde yaklaşık 15-20 kişiyiz 
ve SpongeBob (sünger bob) 
başladığında işi gücü 

bırakıp TV'nin başına 


geciyoruz. Tek kelimeyle 
mükemmel bir çizgi film. 
Hergün yayınlamanız mümkün 
mü, eğer hergün yayınlarsanız 
çok minnettar 
kalırız. Eski-yeni tüm 
bölümlerini yayınlayın, gece de 
tekrarı olsun. Lütfen hergün 
yayınlayın SpongeBob'u. 
Teşekkürler, iyi yayınlar 

ALİ ŞÜKRÜ 


Sayı Ali Bey, 

Topluca SpongeBob seyredilen 
bir işyerinde çalışmak ne 
büyük şans... Çok güzel 
orlamınız olduğu kesin, inanın 
biz burada rahat rahat 
izleyecek vakit bulamıyoruz. 
Sizi ve iş arkadaşlarınızı tebrik 
ediyoruz. Fakat haftada her 
gün Sponge yayınlamamız 
mümkün değil; bunun 

yerine size diğer Nick 
çizgilerini, özellikle de Real 
Monsters, CatDog 

ve bu ay başlayan My Life As 
a Teenage Robot'u 
öneriyoruz. Bu dizilerin 
işyerinizin tarzına yakışacağını 
hissediyoruz. 


G.Y 
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ALI BATE 


Ankara Kizlay, Antalya Migros AVM, Bursa Câret 
Merter, Metrootiy AVM, Navtilus AVM, Şişli, İzmir Alsa: 
#55ate Depo (Fabrika Satış Mağazası): Ankara Kizi, Bile 


AVM, Gaziantep, İstanbul Bağdat Cd., Carousel AVM, Ko; 
EGS Park AVM, Kahramanmaraş, Sivas, Trabzon, 
aziantep, İstanbul Atışalanı, Bayrampaşa, Ümraniye, İzmir Ç. İzmit O 
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Faks: 021 5 48 96 
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Dergiyi Teslim Almak İstediğiniz Adres: 

SEM: ——— ——— İŞE POSTAKODU:—— —— —— ——. ÇE 


Lütfen kredi kartımdan 10.000.000 TL tahsil ediniz. (1 yıllık abonelik ücreti.) 


Mastercard -1 Visa J NO: 


Son Kullanma Tarihi: 
BANKA HAVALESİ İLE ÖDEMEK İSTİYORUM: 
Banka Havalesi: GARANTİ BANKASI MECİDİYEKÖY ŞUBESİ 6 299 048 no'lu hesap 
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Güvenlik Kodu: 


Lütfen havalenin açıklama kısmına ADINIZI ve SOYADINIZI mutlaka belirtiniz. (Havalenizi GARANTİ BANKASI şubelerinden, wenw.garanti.com.ir'den veya ALO GARAN en Ücreti 
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Tarih: 
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*Teklifimiz, 31 Mayıs 2004 tarihine kadar ve yurtiçi abonelik için geçerlidir. Başvuruları en geç 20 Mayıs 2004 tarihine kadar yaptığınız 
takdirde aboneliğiniz Haziran 2004 sayısından itibaren geçerli olacaktır. Dergileriniz her ay hafta içi mesai saatlerinde, imza karşılığı 
teslim edilecektir. Adrese imzalı teslim kapsamımızdaki çok az sayıda gönderi PTT aracılığıyla yapılmaktadır. 
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En kötü günümüz böyle olsun. 


Sağlık sigortanız Sağlığım Garanti'de olsun. 


ağlığımgarantide 


“Garanti Sigorta 444 0 336 Alo Garanti Sigorta / garantisigorta.com.tr 


Üstün özellikleriyle biraraya gelmiş bir rüya takımı. ED 220 
buhar ve sıcak hava fonksiyonlu kombine fırın ile EB-270 
ankastre fırın. Tartışmasız mutfağınızın en ideal profesyonel 
çifti. Aluminyum veya çelik dokusunda. Kendine ait bir dünya 
yaratmak, bir vizyonu gerçekleştirmek, damak tadını 
geliştirmek.. Ailenin biraraya geldiği, ev sahibinin misafirleri 
için yeteneklerini konuşturduğu ve sanatını sergilediği, 
dostların buluştukları mutfakta... Ankastre mutfak cihazları 
söz konusu olduğunda, en iyilerini bulabileceğiniz Gaggenau 
mutfağında. Farkı yaşamak için Gaggenau... 


Gaggenau Türkiye Merkez 
Bilgi hattı: 0800 211 33 70 


www.gaggenau.com 
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1984 (3 Mayıs) 

Yönetmen: Michael Radford 
Oyuncular: John Hurt, Richard 
Burton, Suzanna Hamilton. 


SLOGANS (10 Mayıs) 
Yönetmen: Gijergi Xhuvani 
Oyuncular: Artur Gorishti, 
Birche Hasko. 


SMOULDERİNG CIGARETTE 
(17 Mayıs) 

Yönetmen: Peter Bacso 
Oyuncular: Eszter Nagy- 
Kalozy, Peter Rudolf, György 
Cserhalmi, Peter Andorai. 


REPENTANCE (24 Mayıs) 
Yönetmen: Tengiz Abuladze 
Oyuncular: Avtandil 
Makharadze, Ya Ninidze. 


VAGABOND (31 Mayıs) 
Yönetmen: György Szomjas 
Oyuncular: Peter Simon, Kata 
Horvath, Graci Benke. 


MAKING MR RIGHT (4 Mayıs) 
Yönetmen: Susan Seidelman 
Oyuncular: John Malkovich, 
Ann Magnuson, Glenne * 
Headley, Ben Masters. 


ASTERİKS BRİTANYA'DA 
(11 Mayıs) 

Yönetmen: P. V. Lamsweerde 
Seslendirenler: Roger Carel, 
Pierre Tornado, Pierre Mondy, 
Serge Sauvion. 


ASTERİKS ŞEFLER SAVAŞI 
(18 Mayıs) 

Yönetmen: Rene Goscinny 
Seslendirenler: Henry Winkler, 
Roosvelt Grier. 


ASTERİKS BÜYÜK 
YOLCULUK 

(25 Mayıs) 

Yönetmen: Gerhard Hahn 
Oyuncular: Harald Juhnke, 
Ottfried Fischer, Howard Lew 
Lewis, Henry McGee. 
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Yönetmen: Sidney Lumet 
Oyuncular: Candice Bergen, 
Joan Hackett, Elizabeth 
Hartman, Shirley Knight. 


THE WOMAN IN 

THE WINDOW (12 Mayıs) 
Yönetmen: Fritz Lang 
Oyuncular: Edward G. 
Robinson, Joan Bennett, 
Raymond Massey, Dan Duryea. 


THE SECRET OF 

SANTA VITTOR!A (19 Mayıs) 
Yönetmen: Stanley Kramer 
Oyuncular: Anthony Guinn, 

Anna Magnani, Virna Lisi, 

Hardy Kruger. 


THE WİLD CHILD (26 Mayıs) 
Yönetmen: François Truffaut 
Oyuncular: Jean-Pierre Cargol, 
François Truffaut, Jean Daste, 
Françoise Seigner. 


YANKS (6 Mayıs) 
Yönetmen: John Schlesinger 
Oyuncular: Richard Gere, Lisa 
Eichhorn, Vanessa Redgrave 
William Devane. 


RAIN MAN (13 Mayıs) 
Yönetmen: Barry Levinson 
Oyuncular: Dustin Hoffman, 
Tom Cruise, Valeria Golino, 
Jerry Molen, Jack Murdock. 


CRIMES AND 
MISDEMEANORS (20 Mayıs) 
Yönetmen: Woody Allen 
Oyuncular: Woody Allen, 
Mia Farrow, Martin Landau, 
Alan Alda, Anjelica Houston. 


ROAD HOUSE (27 Mayıs) 
Yönetmen: Rowdy Herrington 
Oyuncular: Patrick Swayze, 
Kelly Lynch, Sam Elliott, 
Ben Gazzara. 


CRIMES AND MISDEMEANORS 
Güçlü oyuncu kadrosuyla bir Woody Allen filmi. 


REPENTANCE Gürcü Sinemacı Tengiz Abuladze'nin Repentance',, EE XX 


1987 yılında Cannes Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'nü kazandı. 
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STILL OF THE NİGHT 

(7 Mayıs) 

Yönetmen: Robert Benton 
Oyuncular: Roy Scheider, 
Meryl Streep, Jessica Tandy, 
Joe Grifasi. 


LORD OF THE FLIES 

(14 Mayıs) 

Yönetmen: Harry Hook 
Oyuncular: Balthazar Getiy, 
Chris Furrh, Danuel Pipoly, 
Badgett Dale. 


THE HAUNTED PALACE 
(21 Mayıs) 
Yönetmen: Roger Corman 
Oyuncular: Vincent Price, 
Debra Paget, 
Frank Maxwell. 


GÖTHİC (28 Mayıs) 
Yönetmen: Ken Russel! 
Oyuncular: Gabriel Bryne, 
Julian Sands, Natasha 
Richardson, Myriam Cyr. 


FOR A FEW DOLLARS MORE 
Spagetti Western'in ustası Sergio Leone'den 
Clint Eastwood'lu bir klasik. 
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Lon Chaney Jr., 


FOR A FEW DOLLARS MORE 
(1 Mayıs) 

Yönetmen: Sergio Leone 
Oyuncular: Clint Eastwood, 

Lee Van Cleef. 


INHERIT THE WİND (8 Mayıs) 
Yönetmen: Stanley Kramer 
Oyuncular: Spencer Tracy, 
Fredric March, Gene Kelly. 


POCKET MONEY (15 Mayıs) 
Yönetmen: Stuart Rosenberg 
Oyuncular: Paul Newman, 
Lee Marvin, Strother Martin. 


THE APARTMENT (22 Mayıs) 


Yönetmen: Billy Wilder 
Oyuncular: Jack Lemmon, 
Shirley MacLaine, Fred 
acMurray, Ray Walston. 


BOXCAR BERTHA (29 Mayıs) 
Yönetmen: Martin Scorsese 
Oyuncular: Barbara Hershey, 
David Carradine, Barry Primus. 


GOTHIC Ken Russellın filmi, DERİNE 
sahneleriyle hafızalara kazınacak. 


save OEM PETER ROBERT 
DUNAWAY HOLDEN FINCH DUVALL 


Sin SN 


A FISTFUL OF DYNAMITE 
(1 Mayıs) 

Yönetmen: Sergio Leone 
Oyuncular: Rod Steiger, 


James Coburn, Romolo Valli. 


THE BEST MAN (8 Mayıs) 
Yönetmen: Franklin Schaffer 
Oyuncular: Hanry Fonda, 
Cliff Robertson, Edie Adams. 


THE LONG RIDERS (15 Mayıs) 


Yönetmen: Walter Hill 
Oyuncular: David Carradine, 
Keith Carradine. 


THE THOMAS CROWN 
AFFAIR (22 Mayıs) 
Yönetmen: Norman Jewison 
Oyuncular: Steve McGueen, 
Faye Dunaway, Paul Burke. 


NETWORK (29 Mayıs) 
Yönetmen: Sidney Lumet 
Oyuncular: Faye Dunaway, 


Peter Finch, William Holden. 


driiliğ.. 


REAR WINDOW (1 Mayıs) 
Yönetmen: Alfred Hitchcock 
Oyuncular: James Stewart, 


Grace Kelly, Wendeli Corey. 
THE MAN WHO KNEW 
TOO MUCH (8 Mayıs) 
Yönetmen: Alfred Hitchcock 
Oyuncular: James Stewart, 
Doris Day, Bernard Miles. 


VERTİGO (15 Mayıs) 
Yönetmen: Alfred Hitchcock 
Oyuncular: James Stewart, 
Kim Novak. 


NORTH BY NORTHWEST 
(22 Mayıs) 

Yönetmen: Alfred Hitchcock 
Oyuncular: James Stewart, 
Doris Day. 


THE BIRDS (29 Mayıs) 
Yönetmen: Alfred Hitchcock 
Oyuncular: Rod Taylor, 
Tippi Hedren, Jessica Tandy. 


THE BIRDS 
Gerilim sinemasının ustasından 
kült bir E Yapımı 
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THE APARTMENT 


JACK LEMMON'IN MÜKEMMEL BİR PERFORMANS SERGİLEDİĞİ OSCAR 
ÖDÜLLÜ THE APARTMENT, YÖNETMENİ BILLY WİLDER 'EN SEVDİĞİM 


FİLM' OLARAK NİTELENDİRİYOR 


Kariyerinin ilk adımlarını gazete muhabiri olarak 
attı. Sonra bir davet üzerine Berlin'e gitti ve orada 
kaldı. Muhabirlik işi gitgide daha renkli ve kaotik 
bir hal alıyordu. Hatta bir seferinde bir haber için 
dansçı jigolo kılığına girdi ve deneyimlerini yazdı. 
Yaratıcı yönü onu yavaş yavaş senaryolar yazmaya 
itti ve kimi Alman filmleri için hayalet yazarlık yaptı. Savaş yaklaşmasıyla beraber önce Paris'e sonra 
da Amerika'ya kaçtı ve Hollywood'u baştan aşağı 


değiştiren Avrupalı sinemacı kuşağının bir üyesi 
olarak Los Angeles'a yerleşti. Sonrası tarih... Aralarında başyapıtların bulunduğu çok sayıda film ve 


ölümsüz bir imza: Billy Wilder. 


UNUTULMAZ SAHNELER 

Filmografisini şöyle bir gözden geçirmek bile 
onun ne kadar karmaşık bir kişilik yapısına sahip 
olduğunu gösteriyor sanki. Bir yanda kara polisi- 


ye'nin zirve noktalarından biri olan ve Woody Allen'in “Gelmiş geçmiş en iyi film” diye nitelediği Double Indemnity, diğer yanda komedi denildiğinde 
akla gelen ilk filmlerden Some Like 1 Hot. Bunlara 
bir de savaş klasiği Sialag 17'yi, romantik komedilerin el kitabı Sabrina'yı ve zamanın en büyük stüdyo patronlarından Louis B. Mayer'in “Bu adam 
derhal Almanya'ya geri yollanmalı, kendisini besleyen eli ısırıyor” diye bağırmasına neden olan Szzzset 
Bowlevard'ı eklerseniz resim iyice belirginleşir sanıyoruz ya da belki belirsizleşir, bakış açınıza bağlı. 

Bu ay CNBC-e'de Wilder'in “En sevdiğim film 
olarak nitelediği The Apartment gösterilecek. En 
İyi Film Oscarlı The Apartment aslında bıçak sırtı 
bir öyküyü işliyor. Wilder'in kendi ağzından dinleyelim isterseniz: 

“The Apartment'ın çıkış noktası benim David 
Leam'in B7ief Encomnter filmini izlediğim ana rastlar. O filmde Londra'da oturan bir kadınla aşk yaşayan bir adam vardır. Adam trenle Londra'ya gelir ve ikisi birlikte bir arkadaşının evine giderler. 
Kendi kendime şunu sordum: Peki onlar gittikten 
sonra o sıcak yatağa giren adamın öyküsü ne? İlginç bir karakter diye düşündüm.” 


THE APARTMENT'IN DOĞUŞU 

Yıllarca Wilder'ın kafasında dolanan fikir nihayet filme dönüştüğünde bu ilginç karakteri Jack 
Lemmon canlandıracaktı. Wilder daha Some Like 
It Hot'ı çekerken koymuştu kafasına Lemmon'ı. 
C.C. Baxter'ı canlandıracak daha iyi bir aktör bulunabilir miydi bilinmez; ama Lemmon'ın mükemmel bir iş çıkardığını kabul etmek gerekir. Bekar 
evini patronlarının hizmetine açan ve günün birinde bu evde aşık olan Bud'ın öyküsü biraz farklı oynandığında kolaylıkla karanlık bir melodrama ya 
da anlamsız ve ruhsuz bir komediye dönüşebilirdi. 
Başka hiçbir filmde olmadığı kadar sıcak ve çekici 
bir Shirley MacLaine'in varlığını da eklerseniz The 
Apartment'ın tüm büyüsünü çözmeye başlarsınız. 
Tabii bir de burun farkıyla en vurucu kapanış cümlesi yarışmasını Somze Like I£ Hot'ın “Ne yapalım, 
kimse mükemmel değildir? repliğine kaptıran “Sus 
da kağıtları dağıt repliği var. 

Uzattık mı ne? İki yıl önce bu dünyayı terk eden 
Wilder'ın sesini işitir gibiyiz: 

-Sus da filmi oynat. 

-Derhal! 

Emrah Kolukısa 


Asteriks serisinin ikinci uzun met 
rajlı filmi olan Asteriks in Britain, 
(Asterix Chez Les Bretons) Pino 
Van Lamsweerde'nin imzasını taşıyor. Romalı: lejyonerler, Asteriks'in kuzeninin 
yaşadığı köyü işgal etmeye kalkınca Galyalı 
kahramanımız yollara düşecek. Kuzenine yardim etmek için harekete geçen Asteriks'in yanında yine kadim dostu Hopdediks var. 


Asteriks'in en büyük yardımcılarından biri de 
köyün büyücüsü. Asteriks en zorlu savaşlara 

—— giderken yanında mutlaka 
büyücü tarafından onun için 
hazırlanmış 'devegücütazıhızi şerbeti oluyor. Peki bir 
. gün büyücü hafızasını kaybeoder ve 'devegücütazıhızı'şerbetinin tarifini unutursa ne 
olur dersiniz? 


Hokuspokus'u kaçıran Romalı askerlerin planı, 

büyücüyü 'düz olarak düşündükle- - 
ti dünyanın kıyısına kadar itmektr. Hesaplarına göre Hokuspokus 
oradan düşecek ve Romalılar da 
rahat edecektir. Oysa, yaşlı büyücü bu sayede Amerika'yı keşteder. Üstelik burada yerlilerle tanışır ve onlarla yaşamaya başlar. 


Dünya Sineması, Her Pazartesi, Saat 22:00 
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ÜÇ ÜLKEYE YOLCULUK 


DÜNYA SİNEMASI KUŞAĞINDA GJERGJ XHUVANI İLE ARNAVUTLUK, TENGİZ 
ABULADZE İLE GÜRCİSTAN, PETER BACSO VE GYORGY SZOMJAS İLE 


MACAR SİNEMASI İZLEYECEĞİZ 


SLOĞANS (10 Mayıs, 22.00) 

Arnavutluk'ta, 70'li yıllarda Enver Hoca döneminde en çok kullanılan propaganda yöntemlerin- 
den biri, dağların ve tepelerin yamaçlarına, geçenlerin görebileceği her yüzeye taşlarla siyasi sloganlar 
yazmaktı. Bu film, gerçek deneyimlerden yola çıkılarak çekilmiş. Slogans, ücra bir köye atanan, yüreği düşlerle ve umutla dolu genç öğretmen Andre'nin 
öyküsü. Kısa sürede, köydeki yaşamı belirleyen genel havaya ve özellikle de okuldaki çocukların dağlara yazdığı taştan sloganların ortaya çıkışını belirleyen atmosfere o da katılır. Bu sloganların yazılışı 
bir yandan hayatın tadını çıkarmaya ve özgürlük 
anlarını paylaşmaya neden olurken, bir yandan da 
herkesin birbirini ihbar etmesine yol açar. 
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Andre'nin, öğrencileri için kısa olsun diye seçtiği 
slogan, rejimin politikasına ters düşer ve Andre karşı devrimcilikle suçlanır. Gjergj Xhuvani'nin ikinci 
filmi olan S/ogans, 2001 yılında Cannes'a davet edilen ilk Arnavut filmi oldu ve Gençlik Ödülü kazandı. Film, Tokyo, Bratislava ve Cottbus Film Festivallerinden ödüllerle döndü. 


REPENTANCE (17 Mayıs, 22.00) 

Gürcü Sineması'nın dünyaca tanınmasına yol 
açan Tengiz Abuladze'nin 1987 yılında Cannes 
Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'nü alan Repentance adlı filmi, Enireaty ve Wishing Tree filmleriy- 
le bir üçlemeyi oluşturur. İyi ile kötü arasında bitmek bilmeyen trajik mücadele, şiirsel bir üslupla 


z 
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yansıtılmıştır bu üçlemede. Abuladze'nin filmlerin- 
de trajik boyuta rağmen hiçbir zaman karamsarlık 
duymayız. Repentance'ın karakterleri üçüncü kuşağı temsil etmekte ve film ulusal olmasına karşın, 
gerçek ahlak ve adalet yolunda ülkenin genel çabasını sergiler. 

Repentance, Brejnev döneminden başlayarak rejimin somut uygulamalarını anneler ve çocukları- 
nın ekseninde ironik bir dille yansıtır. Gürcü Sinemasında tipik olarak görülen yumuşak, ince mizah 
ve ironi, Abuladze'nin film anlatımını özetler. Bir 
sinema eleştirmeni, 20. yüzyıl sanatının şüpheciliği 
ve kötümserliği ortasında Gürcü Sinemasını “eski 
bir ada” olarak nitelemişti. 


SMOULDERING CIGARETTE (24 Mayıs) 

1960 Kuşağı Macar sinema ustalarından Peter 
Bacso'nun Smonldering Cigarette adlı son filmi 
müzikal bir biyografi niteliği taşır. 2.Dünya Savaşı 
döneminde yaşayan ünlü film yıldızı Katalin Karady'nin popüler bir şarkıcı ve bir besteci ile olan 
ilişkileri eksenindeki trajik yaşamı çarpıcı bir kurgu anlayışı ile sergilenir. Budapeşte, Calcutta, Miami'de ödüller kazanan bu film Hindistan'da gösterime girdiğinde “Macar büyüsü” olarak nitelendirilmiştir. 


VAGABOND (31 Mayıs, 22.00) 

Belgesel sinemacı olarak tanınan Gyorgy Szomjas, Vagabond adlı filminde Macar, Romen ve Yugoslav halk dansları eşliğinde etnik müzik ziyafeti 
sunuyor. Transilvanya kökenli bir Macar olan Karesz büyük şehirde sokaklarda yaşamaktadır. Bir 
dans salonunda tanıştığı insanlar ve folk müzik, 
onu yeraltında yaşayan dostlarından uzaklaştırır. 

Vagabond, ünlü müzisyen Marta Sebestyen ve 
topluluğunun sergilediği performansın da katkısıy- 
la oldukça etkileyici bir film. 

Suha Çalkıvik 


” KAÇIRMAYIN 


; SergioLeone'nin Dolar Üçle- 
. mesi olarak bilinen Spagetti 
Western serisinin ikinci filminde yine Clint Eastwood 
başrolde, Eastwood, serinin 
bir sonraki ve en ünlü filmi 
gü The-Good, The Bad And The 


mw — 4 ügiyde kötü adam olarak 

: il ünlenen Lee Van Cleef ile 

- a birolur ve ödül avcılığına birlikte devam etme kararı alırlar. Sert erkeklerin, 
hızla kılıfından çıkan silahların ve Hollywood'un 
bir takım ahlaki gerekçelendirmelerle yarattığı 
western mitine inat, eğlencelik şiddetin 


sergilendiği For A Few Dollars More türün meraklıları için bulunmaz fırsat. 


Spagetti western tutkunlarının büyük bir şölen 
bekliyor bu gece. Önce bu türün en popüler örneklerinden biri olan For A Few Dollars More, 
ardından da yine Sergio Leone'nin imzasını taşiyan ama Dolar Uçlemesi'ne naze- A FISTFUL 
ren daha ez bilinen 4 Fistül Of Or DYNAMITE 
Dynamite geliyor ekranlara. Meksika Devrimi sırasında geçen film, 
patlayıcı madde ustası bir İrlandalı 
devrimci ile onun bu maharetini 
banka soymakta değerlendirmek < -azapğ w 0? 
isteyen bir haydutun başından ge: “ -<. i 
çenleri anlatıyor. Tüm mâddi kaygı- Hs Ne dj 
larına ragmen patlattığı dinamitlerin banka duvarında açtığı delik, bir grup politik 
mahkumun kurtulmasına da sebep olur ve Sean Mallory bir anda halk kahramanı mertebesine yükselir. 


vi 
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her pazartesi 22:00 


Yönetmen: Michael Radford 


Yapım Yılı: 1984 Oo Süresi: 105 Dakika 


George Orwell'in unutulmaz romanı 
1984, 2. Dünya Savaşı'nın acılarının henüz dinmediği bir dönemde yazılmıştı. 
Michael Radford'un tam da 1984 yılında 
gerçekleştirdiği uyarlama Orwell'in biraz 


Yönetmen: Gjergj Xhuvani 
Oyuncular: Artur Gorishti, Birche Hasko. 
Yapım Yılı: 2001 Süresi: 90 Dakika 


Öğretmenliğe başlar başlamaz Andre'nin 
ilk görevi komünizme dair iki slogandan 
birini seçmek olur. Andre kısa olanını seçer ve öğrencilerinin takdirini kazanır, zira slogan öğrenciler tarafından tepelere 


10 MAYIS 


HAMVADÖ CİGBRETTAVE 


Yönetmen: Peter Bacso 


Yapım Yılı: 2002 Süresi: 124 Dakika 

Çek yönetmen Peter Bacso'nun 2002 tarihli filmi Samowldering Cigarette, Budapeşte'de geçen bir aşk hikayesini anlatıyor. Tanınmış şarkıcı Katalin'in gece 


17 MAYIS 


şovlarında söylemek üzere yeni şarkılara 


REFENİANL 


Yönetmen: Tengiz Abuladze 


Yapım Yılı: 1987 Süresi: 151 Dakika 


halde Sovyet rejiminin sansür uygulamasının kurbanı olan Repeniance (Pokayni- 
ye), Cannes Film Festivali'nde Jüri Özel 
Ödülü'nü aldığı 1987 yılına kadar güni- 


24 MAYIS 


Yönetmen: György Szomjas 


Yapım Yılı: 2003 Süresi: 97 Dakika 

Macar sinemacı György Szomjas'ın imzasını taşıyan Vagaboid, hayatının anlamını müzikte bulan bir gencin yaşadıklarını anlatıyor. Başı bir türlü beladan kur- 


»1 MAYIS 


tulmayan ve defalarca soygun yapan Ka- 


Oyuncular: John Hurt, Richard Burton, Suzanna Hamilton, Cyril Cusack. 


da komünizmi betimleyerek çizdiği kara 
rablonun çok da gerçekçi olmadığının 
anlaşıldığı bir döneme denk geliyor; ama 
“Büyük Birader sizi izliyor?” önermesi neredeyse birebir günümüze denk düşüyor. 


yazılacaktır. Uzun slogan da Andre'nin 
hoşlandığı Fransızca öğretmeni Diana'ya 
kalmıştır. S/Jogas'ın ilginç bir özelliği de 
Cannes Film Festivali'ne kabul edilen ilk 
Arnavutluk filmi olması. 


Oyuncular: Eszter Nagy-Kalozy, Peter Rudolf, György Cserhalmi, Peter Andorai. 


ihtiyacı vardır ve bunun için de Yahudi 
müzisyen Süti ile anlaşır. Diğer yandan 
ordu mensubu bir general ile yakınlık 
kuran Katalin, uzun sürecek sağlam bir 
dostluğun temellerini atacaktır. 


© Oyuncular: Avtandil Makharadze, Ya Ninidze, Edisher Giorgiobiani, Ketevan Abuladze. 


şığına çıkmadı. 

Stalin ile Hitler arası despot bir politikacı olan Gürcü Vali Varlam Aravidze öldüğü zaman oğlu büyük bir ideolojik 
kavganın ortasında kalır. 


Oyuncular: Peter Simon, Kata Horvath, Graci Benke, Robert Kerenyi. 


resz, genç ve güzel Zsofi'ye aşıktır. 
Zsofi ile bir folk müzik kulübüne giden 
Karesz son bir soygundan sonra her şeyi 
geride bırakıp müzik tutkusunu yaşatma- 
ya karar verir. 


JOHN HURT 


GEORGE ORWELL'İN KÜLT ROMANI 7984'TEN AYNI ADLA UYARLANAN 
FİLMDE WINSTON SMITH'İ CANLANDIRAN JOHN HURT'IN OYUNCULUK 
KARİYERİ SIRADIŞI KARAKTERLERLE DOLU 


John Hurt 1984'le ekrana geliyor. Kısa süre önce 
de, fiziğiyle olmasa bile sesiyle, Lars von Trier'in 
Dogville'indeydi. Ergenlik ile erkeklik arasındaki geçişi asla tamamlamamışa benzeyen bu tenor ses, 
küçük bir Amerikan kasabasında olup bitenleri anlatıyordu; ama John Hurt sesten ibaret değildir asla. 

Sıradışı karakterlerde de vazgeçmediği pes perde- 
den oyunculuğuyla, Elephant Man'de bile başarıyla 
kullanabildiği beden diliyle kendini belli eder. David 
Lynch'in filminde oynarken, kahramanın ruhunu yedi saatte yapılan kat kat makyajın altından bize aktarmayı başarmıştı. Hurt'e göre, ondan geriye kalacak iki rolden biri Elephant Man'in John Merrick'iymiş; diğeri de, unutulmaz TV filmi 7he Naked Civil 
Servant'ta hayat verdiği Ouentin Crisp. 
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ASTERİKS ŞEFLER SAVAŞI 


her salı 22:00 


MAKING MR RIGHT 


Yönetmen: Susan Seidelman 


Oyuncular: John Malkovich, Ann Magnuson, Glenne Headley, Ben Masters. 


Yapım Yılı: 1987 Süresi: 94 Dakika 

Başrolünü karizmatik aktör John 
Malkovich'in oynadığı Making Mr. 
Right, baştan sona keyifle izlenen sürükleyici bir bilim-kurgu komedi. 
Cemtech adlı bir şirkette çalışan Dr. 
Jeff Peters kendisinin* bir kopyasını 
yaratır. Ulysess adındaki bu klonun ti- 


ASTERİKS BRİTANYA'DA 


Yönetmen: Pino Van Lamsweerde 


cari potansiyelini gören Cemtech yöneticileri Frankie Stone'u görevlendirip ve Ulysess'i duygusal açıdan geliştirmesini isterler. 

Sonuç Frankie'nin kafasındaki mükemmel erkeğin modellenme macerasına dönüşecektir. 


Seslendirenler: Roger Carel, Pierre Tornado, Pierre Mondy, Serge Sauvion. 


Yapım Yılı: 1986 Süresi: 76 Dakika 

Küçük Galya köyünün kahramanı Asteriks bir kez daha yollara düşüyor. 
Bu kez istikamet İngiltere! Romalı lejyonerlerin kuzeninin köyünü işgal etmek üzere olduklarını duyan Asteriks 
derhal en yakın dostu Hopdediks'i ve 
İdefiks'i de yanına alarak Londoni- 


Yönetmen: Rene Goscinny 


Seslendirenler: Henry Winkler, Roosvelt Grier, 


Yapım Yılı: 1990 Süresi: 76 Dakika * 

Hopdediks'in iyi niyetli bir çabası sonucu karışan işleri yoluna sokmak yine pos bıyıklı, mangal yürekli kahramanımız Asteriks'e düşecek. Köyün 
büyücüsü Hokuspokus'un Romalı askerlerle başının belaya girdiğini gören 
Hopdediks hiç yanından ayırmadığı 


lı: 1994 Süresi: 70. Dakika 

1995 tarihli Asferix In America'da 
(Asteriks Conguers America) bu kez 
Asteriks ile birlikte dünyanın öbür 
ucuna gidiyoruz. Galya köyünün işga- 
le direnmesinin bir numaralı sebebi 
olarak büyücü Hokuspokus'u gören 
Romalılar onu kaçırmaya karar verir- 


um'a doğru yola çıkar. Burada onu 
değişik adetler, ilginç tipler, sıradışı 
olaylar ve yepyeni bir çay beklemektedir. Asteriks serisinin ikinci uzun metrajlı filmi olan Asteriks In Britain (Asterix Chez Les Bretons) Pino Van 
Lamsweerde'nin imzasını taşıyor. 


koca taşını askerlerin üzerine fırlatır 
ve onlarla birlikte yanlışlıkla yaşlı büyücüyü de vurur. Hokuspokus ciddi 
bir yara almamıştır ama hafızasını yitirmiştir. Üstelik tüm köyün bir numaralı ihtiyacı olan “devegücütazıhızı” 
şerbetinin de tarifini unutuvermiştir. 


larald Yuhnke, Otüfried Fischer, Howard Lew Lewis, Henry McGee. 


ler. Dünyanın bir tepsi gibi düz oldugunu sandıklarından Hokuspokus'u 
kenara kadar götürüp atmak isterler; 
ama yaşlı büyücü kainatın derinliklerinde kaybolmak yerine Amerika'ya 
çıkar ve burada yerlilerle birlikte yaşamaya başlar. 


EN MEŞHUR GALY'ALI 


EN ÜNLÜ GALYALI ASTERİKS, BU AY ROMALILAR'IN KUTSAL REİSİYLE 
KENDİ KÖYÜNDE MÜCADELE EDERKEN, DİĞER YANDAN DA BRİTANYA VE 


AMERİKA'YI KEŞFE KALKIŞACAK 


Asteriks'in bitmez tükenmez maceraları dünyanın yedi bucağında devam ediyor. Bu ay Galya'nın 
en meşhur ismi ekranda Romalılar'ın kukla reisi 
Cassius Ceramix'le kendi köyünde mücadele 
ederken, bir ara yolu Britanya ve Amerika'ya kadar uzayacak. Asteriks daha önce arkadaşı Hopdediks'in de yardımı ve refakatiyle Fransa'yı gezmiş; İngiltere, İspanya, Almanya, İsviçre, Belçika, 
Mısır, Yakın Doğu (petrol arıyordu), Yunanistan, 
Korsika, Roma ve hatta Hindistan'a gitmişti. 
1996'da çıkan yeni macerada ise ayrılmaz ikili 
bu kez kayıp Atlantis kıtasına seyahat ederken 
yine Romalılar'la kapışıyordu. 

Asteriks dizisinin çizeri Uderzo, 1977 yılında 
Rene Goscinny öldüğünde diziyi birakmaya kalkınca, yayımcısı 
tarafından mahkemeye verilmişti. Bu durumda, Goscinny'nin yazdığı son Asteriks kitabı olan Asteriks Bel 
çikalılar'a Karşı'yı mecburen çizdi. Sonra da defalarca diziyi bıraktığını açıkladı; yeniden başlayarak, 
tek başına devam etti. 

1994 yılında emekliye 
ayrıldığını oaçıklamasın- 
dan beş yıl sonra da bu 
kararından pişmanlık duyduğunu söyleyip Atlantis macerasını yazıp çizdi. Asteriks 
ve arkadaşları ise, Avrupa'da Amerikalı Mickey 
Mouse'u ve Belçikalı Tenteni alt etmiş durumda. 
Dünya çapında tek rakipleri 
ise, ABD'de hakimiyet kurmuş Mickey Mouse. 

Okurlarla ilk kez 1959'da 
buluşan asi Galyalı, dünyayı do- 


laşsa da, esas rakibi Romalılar. Çevirisine bağlı 
olarak, Hopdediks (Obelisk) sık sık “Deli bu Romalılar!” diyor ya da “Bu Romalılar kafayı yemiş!” 
Küçümen Asteriks ise sihirli iksir sayesinde onların hepsine, hatta Sezar'ın kendisine kafa tutuyor. Bu arada kitaplar 200 milyona yakın satış 
yapmış durumda. Her kitabı ortalama on kişinin 
okuduğu sanılıyor. Bir de 
filmleri izleyenleri hesaba 
katacak olursanız, Asteriks'in aslında dünya- 
ya hakim olduğu 
söylenebilir. 
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Yönetmen: Sidney Lumet 


Oyuncular: Candice Bergen, Joan Hackett, Elizabeth Hartman, Shirley Knight. 


Yapım Yılı: 1966 Süresi: 150 Dakika 

Kadrosunu ağırlıklı olarak kadın 
oyuncuların oluşturduğu The Group, 
büyük ekonomik bunalım zamanı 
New York'ta yaşayan sekiz kadının 
hayatından kesitler sunuyor. Hepsi de 
son derece prestijli okullardan mezun 


gileri yer yer komik, yer yer trajik tonlarla anlatılan 74e Growp'un ana hatlarını oluşturuyor. Kimi açılardan 
pembe dizileri anımsatsa da röntgenciliğe varan bir samimiyetle çekilmiş 
sahneleriyle hayli kışkırtıcı bir film 


— olan kadınların iç içe geçen hayat çiz- The Group. 
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— 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesine ya- 
EN ) y 


Yönetmen: Fritz Lang 


Oyuncular: Edward G. Robinson, Joan Bennett, 


Yapım Yılı: 1944 Süresi: 96 Dakika 

Fritz Lang'ın 1944 tarihli filmi T5e 
Woman In The Window, aşık olduğu 
çekici bir kadın yüzünden bir cinayete 
bulaşan dul bir profesörün başından 
geçenleri anlatan başarılı bir kara 
film. İyi've kötünün herkesin içinde 
olduğunu vurgulayan filmde Lang 


Yönetmen: Stanley Kramer 


Raymond Massey, Dan Duryea. 


hem Edward G. Robinson'dan hem de 
Joan Bennett'den son derece etkileyici 
performanslar almayı başarmış. 

7 sanatın büyük ustalarından birini, 
hem de en iyi olduğu alanlardan birinde, yani bir kara filmde, işbaşında 
görmek için iyi bir fırsat 


Oyuncular: Anthony Ouinn, Anna Magnani, Virna Lisi, Hardy Kruger. 


Yapım'Yılı: 1969 Süresi: 140 Dakika 


kın günlerde İtalya'nın şirin bir dağ 
köyündeyiz. Burası Santa Vittoria ve 
en büyük zenginliği de tadına doyum 
olmayan şarapları. Köyün ileri gelenlerinden, Belediye Başkanı Italo Bombolini Naziler'in geri çekilerek geldiği- 


Yönetmen: François Truffaut 


ni duyunca derhal şarap rezervlerini 
koruma altına almaya karar verir ve 
herkesi uyarır. Tüm köy halkı harıl 
harıl çalışarak bir milyon şişeyi yer altına saklamayı başarır. Köye gelen 
Nazi askerleri şarapları saklayan herkesi öldürmekle tehdit eder. 


Oyuncular: Jean-Pierre Cargol, François Truffaut, Jean Daste, Françoise Seigner. 


Yapım Yılı: 1970 Süresi: 85 Dakika 
Truffaut'nun 1806 tarihli bir günlükten yola çıkarak gerçekleştirdiği The 
Wild Child (L*Enfant Sawvage) yönetmenin daha önce Les 400 Coups'ta işlediği konuyu bir kez daha ele alıyor. 
Truffaut'nun sağır ve dilsizler için ku- 


#e$ rulan bir enstitüde çalışan doktor 


Itard'ı canlandırdığı filmde, ormanda 
bulunan ve konuşmayı bilmeyen Victor adlı bir “vahşi'nin uygarlığa döndürülme macerası anlatılıyor. Enstitünün sert yöntemlerinin Victor'u daha 
da uzaklaştıracağını düşünen Itard 
onu evine almaya karar veriyor. 


VANTRİLOGUN KIZI 
CANDICE BERGEN 


BABASININ KUKLALARI ARASINDA 
GEÇEN BİR ÇOCUKLUĞUN 
ARDINDAN EVDEN AYRILDI VE 
OYUNCULUĞU SEÇTİ 


Babası, popüler bir radyo vantriloguydu. On yaşından itibaren onun programına çıkmaya başladı. Küçük bir vantrilog olarak çok yetenekliydi. Tek 
arkadaşları da babasının tahta kuklaları Charlie 
ile Mortimer'di; üstelik Charlie'nin odası onunkin- 
den büyüktü. 

1960'larda evden ayrıldı, sinemaya başladı. 
Genç ve zengin bir lezbiyeni oynadığı The Group 
(1965) onun ilk filmiydi. Eleştirmenler yıllarca 
oyunculuğuna ilişkin “tahtalı' espriler yaptı; ama 
1971 yapımı Carnal Knowledge'la birlikte kendini 
iyi oyuncu olarak kabul ettirdi. TV'deki Murphy 
Brown dizisindeki performansıyla kazandığı birkaç 
da Emmy'si var. 


yaN N N A MAĞ NAN | Uluslararası şöhrete erişmiş çoğu Avrupalı aktrisin aksine, yıldız mertebesine 


- “seks bombası” olarak ulaşmadı. Anna 
KOMEDYEN OLARAK BAŞLADIĞI Magnani klasik anlamda güzel değildi; ama 


KARİYERİNDE EŞSİZ BİR DRAMATİK cinsel enerji ve zeka saçardı. 

AKTRİS OLMAYI BAŞARDI İskenderiye doğumlu Magnani, büyükannesi tarafından Roma gecekondularında 
büyütülmüştü. Sanat arenasına da adımını 
bir gece kulübünde şarkıcı olarak attı. Tiyatroda pek zorluk çekmedi, sinemada ise adını duyurması hayli uzun sürdü. Sonunda, 
Rossellini'nin Roma, Açık Şehir'indeki olaganüstü “hamile dul” performansıyla bir anda uluslararası şöhrete erişti. 

Komedyen olarak başladığı sinemada eşsiz bir dramatik aktris olarak büyük yönetmenlerle çalıştı, ödüller aldı ama dünyâ seyircileri Magnani'yi en çok, Tennessee Williams'ın onun için yazdığı bir rolle, The Ro- 
se Tattoo'nun Oscar'lı Serafina'sı olarak 
hatırlar. Biz onu Altın Küre adayı olduğu bir 
rolle, The Secret of Santa Vittoria'nın Rosa 
Bombolini'si olarak izleyeceğiz. 
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YANKS 


Yönetmen: John Schlesinger 


YANKS 


BERE EE KASESİ EEDÇRENE ZULM ENAZ USA EYER 


Yapım Yılı: 1979 Süresi: 132 Dakika 

Midnight Cowboy ve Marathon Man 
gibi filmlerin yönetmeni John Schlesinger'in imzasını taşıyan Yanks, yazar Colin Welland'ın bir öyküsünden 
beyazperdeye uyarlanmış. 2. Dünya 
Savaşı'nın bitiminde İngiltere'de geçen 
film üç Amerikalı askerin üç İngiliz 


6 MAYIS 


5 Yönetmen: Barry Levinson 


Yapım Yılı: 1988 Süresi: 131 Dakika 


görmediği babasının 
alan Charlie Babbitt 
yüklü bir mirasa konacağını düşünerek sevinir. Ne var ki para Charlie'nin 
hiç tanımadığı, daha doğrusu hiç hatırlamadığı otistik abisi Raymond'ın 


Uzun süredir 


ölüm haberini 


13 MAYIS 


tasarrufuna bırakılmıştır. Enstitüye 


GRIMES AND 
MISDEMEANORS 
- Yönetmen: Woody Allen 


Yapım Yılı: 1989 Süresi: 100 Dakika 

i Woody Allen'in komedi ve dramayı 
büyük bir ustalıkla bir araya getiren 
1989 tarihli filmi Crimes And Misdemeanors, hemen hemen tüm Allen yapımlarında olduğu gibi güçlü bir 
oyuncu kadrosuna sahip. 

Doktor Rosenthal'in hayatı dışarıdan 


20 MAYIS 


ROAD HOUSE 


Yönetmen: Rowdy Herrington 


Yapım Yılı: 1989 Süresi: 115 Dakika 

Patrick Swayze'nin romantik bir aksiyon yıldızı olarak büyük gişe yaptığı 
dönemde çekilen Road Howse, işinde 
bir numara olan bir bar fedaisinin başından geçenleri anlatıyor. Uzakdoğu 
felsefelerine meraklı olan, doktora derecesi sahibi Dalton hayatını gece ku- 


27 MAYIS 


GRIMES AND MISDEMEANORS 


Oyuncular: Richard Gere, Lisa Eichhorn, Vanessa Redgrave, William Devane. 


kızla yaşadığı aşkı anlatıyor. Çavuş 
Matt Dyson'ı kendisine aşık eden Jean 
bir yandan da erkek arkadaşı Ken ile 
olan bağlantısını devam ettirmektedir. 
Öte yandan subay John da sosyal ve 
hayat dolu Helen ile evlilik dışı bir 
ilişkiye girmiştir. 


Oyuncular: Dustin Hoffman, Tom Cruise, Valeria Golino, Jerry Molen, Jack Murdock. 


giden ve mirasın yarısı üzerinde hak 
iddia edebilmek için çareler arayan 
Charlie abisini enstitüden ödünç alır 
ve yola koyulur. 

Sekiz dalda Oscar'a aday gösterilen 
Rain Main, dört dalda Oscar heykelciğini kazanmayı başarmıştı. 


Oyuncular: Woody Allen, Mia Farrow, Martin Landau, Alan Alda, Anjelica Houston. 


bakıldığında mükemmel gibi görünüyor olsa da aslında onun bir sırrı vardır: Metresi. 

Küçük bir kaçamak niyetiyle başlayan 
ilişki bir hayli derinleşmiştir ve Rosenthal artık ayrılmak istemektedir; 
ama bu hiç de kolay olmayacaktır. 


Oyuncular: Patrick Swayze, Kelly Lynch, Sam Elliott, Ben Gazzara. 


lüplerinde güvenlik şefliği yaparak kazanmaktadır. Ünü yaşadığı eyaletin sınırların aşan Dalton'a Missouri'deki 
Double Deuce adlı bir bardan iş teklifi gelir. Sık sık yer değiştirmeyi seven 
Dalton da bu teklifi kabul eder ve yeni bir hayata adım atar. 


RICHARD GERE 


BİR DÖNEMİN SEKS SEMBOLU 


1980'LERİN SONUNDA İŞİNİN BİTTİĞİ DÜŞÜNÜLEN BİR DÖNEMDE 
BAŞARILI FİLMLERE İMZA ATARAK 'KURTARMAYI' BAŞARAN GERE, 
PRETTY WOMAN FİLMİNDEKİ ROLÜYLE EFSANE OLDU 


Yakışıklıdan çok karizmatik olduğu söylenebilir; ama Metodist babanın Budist oğlu 
Richard Gere bir dönemin en büyük seks 
sembollerinden biriydi. Looking For Mr. Goodbar'da Diane Keaton'ın başını belaya sokan tekinsiz Tony Lopantosu'ndan sonra, 
geniş bir karakterler galerisi çizdi. 

American Gigolo ise, Gere'den bir star yaratan film oldu. Starlık dönemlerinin yanı sıra düşüş dönemleri de yaşadı, hatta 
1980'lerin sonunda işinin bittiği düşünülüyordu; ama 1990'da Mike Figgis'in /nternal 
Affairs'iyle dönüş yapmayı başardı. Pretiy 
Woman'da Julia Roberts'la birlikte efsane 
oldular, Runaway Bride'la da yapımcılarına 
para kazandırdılar. Altman'ın Dr. T and the 
Women'ı ile eleştirmenlerden övgü aldı. Chicago'ya da çok yakışmıştı doğrusu. Ne de olsa, serde müzisyenlik var. 


PATRICK SWAYZE & 


BAŞINDAN GEÇEN BİR SAKATLIK 
SONRASINDA DANSI VE SPORU 
BIRAKTI, BEYAZPERDEYE YÖNELDİ 


Gerçi 1979'dan bu yana sinemada, hatta Coppola'nın Outsiders'ında bile oynadı; ama akılda 
kalan ilk rolü Roadhouse'un Dalton'udur. 

Dövüş sahnelerinde bile zarif ve atletiktir; çünkü dansçı, koreograf annenin oğlu Patrick Swayze 
aslında iyi bir dansçı ve Amerikan futbolu ile jimnastikte de başarılı bir sporcudur. Kariyerini bu iki 
alanda sürdürmesi beklenirken bir sakatlık, oyunculuğu seçmesine yol açtı. Özellikle Diriy Dancing'de, dansın faydasını gördü. Ghost ve Keanu 
Reeves'li Point Break, onun altın döneminin diğer 
filmleridir. Setlerde olmadığı günleri, dansçı eşi Lisa ile Texas'taki at çiftliğinde geçiriyor. ; 
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STILL OF THE NIGHT 


Yönetmen: Robert Benton 


Yapım Yılı: 1982 o Süresi: 87 Dakika 

Hastalarından biri ölünce hiç beklemediği tehlikeli bir oyuna bulaşan bir 
psikolog ile onu bu tutku ve cinayetle 
bezeli oyuna çeken gizemli bir kadının 
gerilim yüklü öyküsü var karşımızda. 
Katil kim, doktorun çılgıncasına tu- 


7 MAYIS 


tulduğu esrarengiz kadın mı, yoksa 


LORD OF THE FLIES 


Yönetmen: Harry Hook 


Yapım Yılı: 1990 Süresi: 86 Dakika 


Nobel ödüllü ünlü yazar Willtam Golding'in unutulmaz eseri Lord Of The 
Flies, bir grup İngiliz öğrencinin 1ssız 
bir adada yaşadıklarını anlatıyor. Başlarında ne bir öğretmen, ne de bir ebe- 


“A REMARKABLE STORY. 
TÖWERFÜLLETOLD. 


veyn bulunan çocuklar hiçbir kuralın 


14 MAYIS 


ve ahlaki sınırlamanın bulunmadığı 


“ayıp: THE HAUNTED PALACE 


— S aş, Yönetmen: Roger Corman 


Yapım Yılı: 1963 Süresi: 87 Dakika 

Küçük bütçeli filmlerin efsanevi yönetmeni Roger Corman ile onun en 
sevdiği oyunculardan Vincent Price'ı 
bir araya getiren The Hawnted Palace, 
gizemli öykülerin büyük ustası Edgar 
Allen Poe ile gotik korku öykülerinin 


21 MAYIS 


yazarı H. P. Lovecraft'ın eserlerinden 


GOTHIC 


Yönetmen: Ken Russell 


Yapım Yılı: 1986 Süresi: 87 Dakika 


16 Haziran 1816'da Lord 
Byron'ın İsviçre'deki villasında” bir 


şair 


araya gelen ve içlerinde edebiyatçıların da bulunduğu seçkin bir grubun 
üyeleri uyuşturucu maddelerin de erkisiyle birbirlerine korku öyküleri an- 


28 MAYIS 


latmaya başlarlar. Yaratıcı zekayla 
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» Oyuncular: Balthazar Getty, Chris Furrh, Danuel Pipoly, Badgett Dale. 


Oyuncular: Roy Scheider, Meryl Streep, Jessica Tandy, Joe Grifasi. 


bir başkası mı? Büyük usta Hitchcock'a çeşitli göndermelerin yer aldığı 
Sall Of The Night, türün tutkunları 
için kaçırılmayacak bir fırsat. Robert 
Benton'ın yönettiği filmde başrolleri 
iki usta oyuncu Roy Scheider ve 
Meryl Streep paylaşıyor. 


yabani ortamda hayatta kalabilmek 
için içgüdülerine teslim olurlar. Bir süre sonra merhametin bile unutulduğu 
bir vahşetin egemenliğine gireceklerdir. İnsanlık durumu üzerine son derece çarpıcı saptamalarda bulunan film 
izleyenlerde derin etkiler bırakacak. 


Oyuncular: Vincent Price, Debra Paget, Lon Chaney Jr., Frank Maxwell. 


izler taşıyor. 

Price'in 1745 yılında büyücü olduğu 
gerekçesiyle yakılan bir doktoru ve 
1855 yılında onun öldüğü kasabaya 
gelen torununu oynadığı film, Corman'ın diğer Poe filmlerindeki atmosferi taşıyan başarılı bir yapım. 


Oyuncular: Gabriel Bryne, Julian Sands, Natasha Richardson, Myriam Cyr. 


delilik arasındaki karanlık koridorlar 
aşırılıklarıyla ünlü Lord Byron'ın tekinsiz malikanesinin kuytulukları kadar çekici ve tehlikelidir. O gece şair 
Percy Shelley ve eşi Mary Shelley de 
vardır. Orada Frankenstein'ın öyküsü 
yaratılacaktır. 


İNSAN YÜREĞİNİN KARANLIĞI VE 
WILLLAM GOLDING 


Sir William Gerald Golding, 1983 yılında herkesin favorisi Graham Greene'i altedip Nobel'i alınca 
yaptığı konuşmada, yıllar önce kendisine yapıştırılan “karamsar” yaftasını düşüncesizce kabul ettiğini söylemişti. “Ama” diye de eklemişti: 

ın Rahmaninof'un Do Diyez Minör Pre- 


Oysa insanda karamsarca duygular uyandırdığı 
bir gerçek, çünkü William Golding gerçekten de 
aşırı koşullara mahküm edilmiş bireylerle küçük 
grupları ele alarak, insan yüreğinin karanlık yerlerini ortaya çıkarmakta ustadır. 

Bu karanlık duygulara, Alman Bismark muhribi- 


nin batırılması ve Normandiya çıkarmasına katıl- 
E dığı İkinci Dünya Savaşı tecrübeleri sonucu aşina 
seri yoktur. Eleştirmenler de be- olduğ > 
da 'umutsuz” bir durum bu > i 


PRENSESİ 


BAHTSIZ BİR KIZILDERİLİ KARISI OLARAK 
TANINDIĞI SİNEMAYI, ÇİN ASILLI ZENGİN 
BİR AMERİKALI'YLA EVLENEREK BIRAKTI 


Debralee Griffin aslında Denverli olabilir, ama seksi, 
egzotik bir Binbir Gece Masalları prensesine benzerdi. 
Böyle prensesleri birkaç kez oynadı da. Bu ay onu The 
Haunted Palace'ta izeyeceğiz. 

Beyazperde adıyla Debra Paget, şöhrete ilk kez James Stewart'ın bahtsız kizilderili karısını oynadığı Bro- 
ken Arrow'la (1950) ulaştı. Sonraları daha çok dekoratif nitelikte kaldı; ama Fritz Lang'ın Journey to the Lost 
City sindeki kan kaynatan göbek dansı sahnesi unutulur cinsten değildir. İki başarısız evliliğin ardından, Çin 
asıllı zengin bir Amerikalı'yla evlenip sinemayı bıraktı. 


İKİ FİLM BİRDEN 


ve 


CNBC-e 


www.cnbce.com 


her cumartesi 20:00 - 22:00 


TT EEE 


İNHERİT THE WİND 


Yönetmen: Stanley Kramer 


Yapım Yılı: 1960 Süresi: 123 Dakika 
i Inherit The Wind, evrim tartışmasının 
işlendiği sürükleyici bir mahkeme draması. Ünlü maymun davası? vakasından esinlenen filmde Hillsboro'da 
derste Darwin teorisini öğrettiği için 
tutuklanan ve hakkında dava açılan 


bir öğretmenin öyküsü anlatılıyor. 


i yy Yönetmen: Franklin Schafer 


>. Yapım Yılı: 1964 Süresi: 98 Dakika 

The Best Man, güçlü bir oyuncu kadrosunun sürüklediği başarılı bir politik taşlama. Başkanlık seçimlerinin 
yapılacağı yıl aday olmak için yarışan 
politikacıların ayak oyunlarını konu 
edinen filmde ölmek üzere olduğu hal- 


de partisinden hiçbir adayı destekle- 


8 MAYIS 


POCKET MONEY 


Yönetmen: Stuart Rosenberg 


Yapım Yılı: 1972 Süresi: 99 Dakika 

70'li yıllarda western türünün yeniden 
canlanır gibi olduğu dönemde çekilen 
ve Paul Newman'ın başrolünü oynadığı Pocket Money, iki ahir zaman 
kovboyunun maceralarını anlatan eğ- 


15 MAYIS 


lenceli bir komedi. 
Borç içinde yüzen ve acilen paraya ih- 


THE L RIDERS 


Yönetmen: Walter Hill 


DenCumacı Karı Cure Bre Cumecr 
iss lr Sala basn Rar 


Yapım Yılı: 1980 Oo Süresi: 95 Dakika 

Sinemaya The Getaway için yazdığı 
senaryoyla başlayan ve yönetmenlik 
kariyerinin zirvesine 48 Saat adlı filmle ulaşan Walter Hill, 1980 tarihli filmi The Long Riders'da western türü- 
ne el atıyor. Vahşi batının efsaneleşmiş çeteleri James, Younger, Miller ve 


15 MAYIS 


3S 


saat 20:00 


Oyuncular: David Carradine, Keith Carradine, 


Oyuncular: Spencer Tracy, Fredric March, Gene Kelly, Florence Eldridge. 


Öğretmeni savunmak ülkenin en gözüpek avukatlarından biri olan Henry 
Drummond'a düşecek (gerçek hayatta 
Clarence Darrow) ve dava kısa bir süre sonra kişilerin ötesine geçerek bilim 
ve din arasındaki bir hesaplaşmaya 
dönüşecektir. 


Oyuncular: Henry Fonda, Cliff Robertson, Edie Adams, Margaret Leighton, Lee Harvey. 


meyen ABD Başkanı rolünde son kez 
kamera karşısına geçen ve bu performansıyla Oscar'a aday olan Lee Tracy 
var. Partinin liderliğine yarışan iki 
adayı ise Henry Fonda ve Cliff Robertson oynuyorlar. Franklin Schaffer'dan kaçırılmayacak bir yapım. 


saat 20:00 


Oyuncular: Paul Newman, Lee Marvin, Strother Martin, Christine Belfort. 


tiyacı olan Jim Kane'in imdadına 
ilginç bir işadamı yetişir. Ondan istediği şey ise iki yüz büyükbaş hayvanı 
Meksika'dan Birleşik Devletlere getirmesidir. Yola koyulan Kane'i bir hayli hareketli ve hatta tehlikeli günler 
beklemektedir. 


saat 22:00 


Robert Carradine, Dennis Ouaid. 


Ford biraderleri anlatan filmde tüm 
kardeşleri Hollywood'un kardeş aktörleri canlandırıyor. Çeteler arası hesaplaşmaların günümüzün mafya aileleri arasında yaşanan savaşları anımsattığını düşünüyorsanız hiç de yanı!- 
mıyorsunuz demektir. 


GENE KELLY 


SİNEMA TARİHİNİN EN BAŞARILI 
ŞARKICI, DANSÇI VE 
AKTÖRLERİNDEN GENE KELLEY 


Orta yaşı geride bırakmış herkesin gönlü- 
ne yerleşmiş bir Gene Keliy görüntüsü vardır: 
Tom ve Jerry'nin Jerry'si ile dans eden Gene 
Kelly (Anchors Aweigh), yağmurun altında sokak lambasına sarılmış şarkı söyleyen Gene 
Kelly (Singin' in the Râin)... 

Müzikal döneminin en büyük yıldızı, Fred 
Astaire ile birlikte sinema tarihinin en başarılı şarkıcı /dansçı/aktörüdür. Tabii kendisi 
gibi koreograf Stanley Donen'le birlikte yönettiği filmleri de unutmuyoruz. On ihe Town 
ve Singin' in the Rain'e ikisinin şaheserleri 
desek yeridir. Kelly'nin hanesinde, Minnelli'nin yönettiği An American in Paris de var. 
Gerçi müzikal döneminin sona ermesiyle 
onun da yıldızı söner gibi oldu; ama sinema 
ve tiyatroda çalışmayı sürdürdü. Jacgues 
Demy'nin müzikale selamı Les Demoiselles 
de Rochefort ve Xanadu, Kelly hayranlarının 
kalbinde yer eden, emeklilik öncesi son müzikal filmleri oldu. 


BİRADERLER RESMİ GEÇİDİ 


THE LONG RIDERS, SİNEMA TARİHİNDE BENZERSİZ BİR ÖZELLİĞE SAHİP. 
KADRONUN NEREDEYSE TAMAMI KARDEŞ OYUNCULARDAN KURULU 


David ve Keith Carradine, The Long Riders'da, 
© son demlerini yaşayan haydut çetesinin mensup- 
z ları. Cole ve Jim Younger olarak ekranda. En küçük kardeşleri Robert da Bob Younger rolünde. 

Zaten The Long Riders bir kardeşler galerisi. 

Filmde James kardeşleri Stacy ve James Keach, Miller kardeşleri Dennis ve Randy Çuaid. 
Ford kardeşleri de Christopher ve Nicholas Guest 
kardeşler oynuyor. Bu kardeşler grubundan Stacy 
Keach, Dennis Ouaid ve Keith Carradine'in da 
: şöhretlerine diyeceğimiz yok; ama özellikle *Çe- 
-: kirge' David Carradine, TWdeki Kung Fu dizisinin 

> Şaolin rahibi ve yakın dövüş üstadı Kwai Chang 
— Caine olarak hafızlara nakşolmuş bir star. 
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”— Yönetmen: Billy Wilder 


Yapım Yılı: 1960 Süresi: 125 Dakika 

The Apartment, aralarında En İyi 
Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Özgün Senaryo Ödülleri'nin de bulunduğu 6 Oscar kazanmıştı. 

Küçük dairesini kendisinden kıdemli 
meslektaşlarının kaçamakları için 
- ödünç veren C. C. Baxter günün birin- 


“22 MAYIS 


Yönetmen: Norman Jewison 


Yapım Yılı: 1968 Süresi: 96 Dakika 

Zengin işadamı Thomas Crown büyük bir banka soygunu gerçekleştirmek ve her şeyi geride bırakarak 
Rio'ya yerleşmek ister. Hiç görmediği 
bir ekibi uzaktan idare edip, başarılı 
bir operasyon sonucu İsviçre'deki 
M banka hesabına 3 milyon dolar trans- 


22 MAYIS 


. BOXCAR BERTHA 


Yönetmen: Martin Scorsese 


i Yapım Yılı: 1972 Süresi: 85 Dakika 

i 1971 yılında ünlü yapımcı ve yönetmen Roger Corman'ın teklifiyle kamera arkasına geçen Martin Scorsese 
çok da memnun olmadığı filmi bitirdiğinde 40 yılı aşkın muhteşem bir sinema kariyerinin henüz başlarındaydı. 
> Büyük bunalım zamanı geçen bir Bor- 


NETWORK saat 22:00 

| Yönetmen: Sidney Lumet 

| Yapım Yılı: 1976 Süresi: 116 Dakika 
Medyanın olağanüstü gücü ve bu gücün yanlış kullanıldığında sebep olduğu korkunç sonuçları üzerine son derece etkileyici bir film olan Network, 
Sidney Lumet'nin imzasını taşıyor. 
Yıllardır aynı TV kanalında akşam 
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haberlerini sunan “anchorman? Ho- 
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© Oyuncular: Jack Lemmon, Shirley MacLaine, Fred MacMurray, Ray Walston. 


de patronuyla aynı kız arkadaşı paylaştığını fark eder. Bu kadın asansörcü 
kız Fran Kubelik'tir ve Baxter yakalanmamak için akla karayı seçecektir. 
Jack Lemmon ve Shirley MacLaine'in 
başrolleri paylaşığı film, sinema tarihinin en iyi komedilerinden biri. 


THE THOMAS CROWN AFFAIR saat 22:00 


Oyuncular: Steve McOueen, Faye Dunaway, Paul Burke, Jack Weston. 


fer eden Thomas Crown'ın hesap edemediği bir şey, daha doğrusu biri vardır. Sigorta şirketinin olayı araştırmak 
için görevlendirdiği Vicky Anderson 
soygunun arkasındaki beyni bulacak; 
ama Crown ile tutkulu bir aşk yaşamaktan kendini alamayacaktır. 


saat 20:00 


Oyuncular: Barbara Hershey, David Carradine, Barry Primus, Bernie Casey. 


nie And Clyde çeşitlemesi olan Boxcar 
Bertha, gerçek bir karakterden yola 
çıkıyor. Babası öldükten sonra bir 
sendika organizatörüyle birlikte yaşamaya başlayan Bertha sendikalar arası bazı olaylar sonucu kendini suçla 
örülü bir hayatın içinde bulur. 


Oyuncular: Faye Dunaway, Peter Finch, William Holden, Robert Duvall. 


ward Beale işten atıldığı haberini alınca canlı yayında bir sinir krizi geçirir 
ve son yayınında intihar edeceğini 
söyler. Beale'in bu açıklaması ratingleri patlatır ve ardından her şey çorap 
söküğü gibi gelir. Beale bir anda modern zaman peygamberine dönüşür. 


STEVE McOUEEN 


İLK ANTİ-KAHRAMANLARDAN BİRİ OLAN McOUEEN, ÖZEL HAYATINDA DA 
KENDİ KURALLARINI KOYAN BİR ASİYDİ 


Mesafeli, soğukkanlı, yalnız bir adam... 
Steve McOueen 1950'lerde ortaya çıkan yeni aktör tipinin en has örneklerindendir. James Dean, 
Marlon Brando ve Paul Newman'la birlikte, ilk antikahramanlardan biridir. Karakterleri 'arıza' olmasa 
bile başlarının çaresine bakmasını bilen adamlardı. 
Hepsinden önemlisi, McOueen perdede olduğu gibi özel hayatında da kendi kurallarını koyan ve kendi ahlâk anlayışına göre yaşayan bir asiydi. The Great Escape'te karakteri “Cooler King' Hilts motosikletiyle engelleri aştığında seyirciler memnuniyetle içlerini çekerdi; çünkü Steve'in de hem aynı ustalıkla | 
motosiklete bindiğini, hem de böyle bir kampta dur- | 
mayacağını bilirlerdi. | 
Filmleri gişe yapan saygın bir oyuncuydu. Özellikle 
genç seyircilerin idolüydü. Belki de The Getaway ile 
The Thomas Crown Affair'in tekrar-yyapımlarının aynı 
sihri tutturamamasının sırrı bundadır. 


FAYE DUNAWAY 


BONN!E AND CLYDE'DAKİ BONNIE 
ROLÜYLE İLK KEZ ADAY 
GÖSTERİLDİĞİ OSCAR, 
NETWORK'TEKİ ROLÜYLE KAZANDI 


Subay kızı Faye Dunaway, yönetmen Otto Preminger'in dikkatini sahnede oynarken çekti. Önce 
tiyatroyu tercih eder gibiydi; ama sonunda sinemaya geçti. Arthur Penn'in filmi Bonnie and 
Ciyde'da Bonnie Parker'ı oynamayı kabul etmesi 
önünü açtı. 1960'lı yılların bu önemli filmiyle anın- 
da şöhrete ulaştı, hatta Oscar adayı oldu. Bonnie'den sonraki en iyi performansını, Polanski'nin 
Chinatown'unda sundu, Oscar'a yeniden aday oldu. Oscar'ı, üçüncü seferinde, Sidney Lumet'nin 
kara komedisi Network'le aldı (ayın programında). 
Başrolünde oynadığı The Thomas Crown Affair'in 
tekrar-yapımında ise, küçük bir rolle, başarılı meslek hayatına bir selam gönderdi. 
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N SAVAŞACAĞI TURNUVA BAŞLIYOR 


seçtik. Sonra onları, her birinin 
z önünde tutarak kapıştırdık ve ortair “Kötülerin Şampiyonlar Ligi” çıktı. 


ötü karakterlere düşüyor. 


» İHE GENTLEMEN 

| ARTILARI: Saldıracakları 
işinin sesini çalıyorlar 
i gecenin kör vakti hâ- 


GLORY 

ARTILARI: Kendisi Tanrı statüsünde olduğu için güçleri- 
nin limiti yok. 


p â atmakta olan kalbini 

kimek için geldiklerinçığlık atamasın. 

: Sağlam bir çığlıkla kapatlatmak işten bile değil. 
kladıkları sesinizi kur- 


Zeki, güzel ve 
en azından O 
kadar da kötü. 
EKSİLERİ: Yaşamını sürdürmmek için başkalarının beyinlerini emmek zorunda. 
Dünyevi formunu Ben adında 
“normal biriyle paylaşıyor. 
BELEDİYE BAŞKANI 

RICHARD WILKINS Il 

ARTILARI: Büyük oynamaktan 
korkmayan gerçek bir taktik ustası. Öyle ki işi, dev bir yılan formuna dönüşüp Sunnydale Lisesi'nin 
1999 mezunları- 
nın tümünü mideye 
noktasına kadar N 
götürmüştü. > 


ucu kötülüğü. 
ERİ: İyilik timsali ruhuyla 


indirme | 


R VE CANAVARLAR BİR ARENADA BULUŞTU. BİR ARAYA 
İMKANSIZ KARAKTERLERİ KARŞI KARŞIYA GETİRDİK. 


Sonuçta üç vampirle, bir avuç zombiyle herkes başa çıkabilir. Kolaysa her an farklı bir forma bürünen 
iblislerle, kötülüğün kitabına yeni bölümler ekleyen 
zebanilerle kapışın. 

İşte adaylar ve ilk raund. 

Kötülerin arasındaki kapışmada çeyrek final, yarı 
final ve final ise gelecek ay derginizde olacak. 

Sonunda kazanan kim olacak dersiniz? 

(Kaynak: Buffy The Vampire Slayer Magazine) 


TÜM ÖZELLİKLERİYLE ADAYLAR 


< fe EKSİLERİ: Dramatik durumlara ve 


kibarlığa olan düşkünlüğü bazen 


i planlarını baltalayabiliyor. 


> THE FİRST 


ARTILARI: Ölmüşlerin formuna bürünerek, 
her türlü kötülüğe ikna etmeyi 
becerebilen 


yaşayanları 


usta bir manipülatör. 

EKSİLERİ: | Bedensiz, o yüzden de 
yumruk atmaya falan mecali yok. 


THE NERD TRIO 

ARTILARI: Kabul etmek lazım ki bu 
üç çocuğun kafası çalışıyor ve “iğrenç? amaçlarına ulaşmak için birinden biri son derece ilginç fikirler bulabiliyor. 

EKSİLERİ: Suç hakkında bildikleri 
her şeyi çizgi romanlardan öğrenmişler. Aralarında yaptıkları degerlendirme toplantıları yüzünden 
bazen “çok geç kalabiliyorlar”. 


UBERVAMP 
ARTILARI: The First'ün yardakçısı 
olan bu üstün vampir, Buffy ve 
potansiyel avcılar için ciddi 
bir tehdit. Kabul etme- 
&. li ki gerçekten tehlil 


keli bir bir yaratık. 
EKSİLERİ: Bu ölüm 
makinesi başarıya o 
kadar alışık ki, işler 
ters gidince arkasını 
dönüp kaçmayı aklına 
bile getirmiyor. Bunun ceremesini de çekiyor doğal olarak. 
ADAM 
ARTILARI: Kendisi eşit ağırlıklarda 
insan, iblis ve bilgisayardan oluştuğu için her türlü 
kötülüğe muktedir. Çok güçlü ve 
insani duygulara 
karşı son derece 
kayıtsız. 
i EKSİLERİ: Fotoğrafından da görebileceğiniz gibi havaalanlarındaki metal detektörlerin- 
den geçmesi mümkün değil. 
ETHAN RAYNE 
ARTILARI: Eski dostu Giles'dan daha iyi bir büyü bilgisine sahip olan 
Ethan parlak ve kurnaz 
bir tp. 
3, EKSİLERİ: Yakın 
dövüş söz konu- 


su (oolduğunda 
i tam bir ödlek olduğu için savaşmak yerine kaçmayı tercih ediyor. 


Kaçmaya ( çalışırken 
gösterdiği çaba ise aayrıca takdire 
değer. 

CALEB 


ARTILARI: Gücünü doğrudan Ihe 
First'den alan tayfa arasında. Bu 
özelliği de onu neredeyse yenilmez 
kılıyor. Zorli bir rakip. 


EKSİLERİ: İnsanları öldüreceği yerde konuşmaya dalıyor; bazen de 
boyun kırmak çok daha etkili bir 
yöntem olacakken gözlerine parmak sokmayı tercih ediyor. 
SPIKE 

ARTILARI: Maharetli olmasının yanı sıra vampir güçleriyle adam pataklamakta üstüne yok. Karşı cinsten düşmanlarını gömleğini çıkarmak suretiyle etkiliyor ve yakışıklılığıyla gözlerini kamaştırıyor. 


EKSİLERİ: Annesiyle ilgili ciddi sorunları var. Ayrıca kötülük derecesi dönem dönem değişebiliyor. Genel kanı, ne kadar “az” kötü olursa 
olsun çekiciliğinden bir şey kaybetmediği yönünde. 


DARK 
WILLOW 
ARTILARI: Hazmedebileceği bütün kara büyüyü 
toplayan Dark 
Willow bunları 
kullanmakta hiç de 
çekimser değil. Çekimser de neymiş, işine gelse dünyayı yok etmek 
için bir an bile tereddüt etmez. 


EKSİLERİ: Hiç de makul ve mantıklı biri değil. Hatta bir hayli çılgın diyebiliriz. Hayatta kalmak gibi kaygıları yok. 

THE MASTER 
ARTILARI: En yaşlı ve en 
güçlü vampirdir kendileri. Yüzyılların deneyi- 
mi var arkasında. 
EKSİLERİ: İhtiyarlığı o 
kadar kurutmuş ki 
adamcağızı, tıpkı bir 
mumya misali vampir 
görünümde takılıp kal- 


mış, ki bu da kızlarla işini zorlaştıriyor. 

GNARL 

ARTILARI: Bundan daha ucubesini 
bulmak zor doğrusu. Önce paralize ediyor, sonra da hasmının etini 
yüzüp yiyor. 

EKSİLERİ: Kurbanları dört başı 
mamur bir akşam yemeğine dönüştürmek onları öldürmenin pek 
de sağlıklı bir yolu olmasa gerek. 


DRUSILLA 
ARTILARI: Kötü. Cidden kötü, 
Hem vampir güçlerine, 


hem de müthiş önsezilere sahip. 

EKSİLERİ: Çılgın. Ayrıca diğer kana susamış ölüm makineleriy- 
le karşılaştırıldığında 
daha nazik. 

VAMPİR WILLOW 
ARTILARI: Bir vampirin tüm güçlerine ve Willow Rosenberg'in zekasına sahip. Üstelik Willin vicdanı 


da araya girmiyor. 
EKSİLERİ: Kötülüğün zevklerine o 
kadar kapıldı ki stratejisini şaşırdı. 


1. TUR KARŞILAŞMALARI 


ANGELUS 


Adam'ın otomatik silah kolundan 
ateşlediklerini karşılayan Angelus 
sadece gülüyor. “Eğer gerçek 
Adem de senin gibi çirkin olsaydı, 
Havva ilk çevirdiği taksiyle Cennet Bahçesi'nden hızla uzaklaşırdı” diye dalga geçiyor Angelus. 
Adam espriyi pek anlamıyor; ama 
zaten Angelustun asıl niyeti bir 


si TIRIO 


Gnarl akıllıca bir taktikle Nerds 
elemanlarını tek tek saf dışı etmeye karar veriyor ve ilk olarak da 
N grubun en zayıfı olan Jonathan'ı 
Bi sözüne kestiriyor. Jonathan, 
Gnarl'ın zehirli darbelerinden biriyle paralize oluyor. Warren ve 
Adrew, arkadaşları gözlerinin 
önünde Gnarl tarafından mideye 


THE HIRST 
Ethan tipik Ethan gibi davranıyor 
ve ilk taktik olarak bu karşılaşma- 


ADAM 


parça molozu avucunun içine saklarken zaman kazanmak. Adam 
bir füze fırlatmaya hazırlanıyor. 
Fakat elindeki molozlar yardımıyla Angelus füzeyi Adam'ın çok yakınında patlatınca kavga sona eriyor. Artık Angelus gidip Adam'ın 
çi) elektronik kalbini sökebilir. 

&i KAZANAN: ANGELUS 


GNARL 


indirilirken strateji tartışmaları 
yapıyor. Nihayet Andrew kendileri adına savaşması için ateş saçan 
bir iblis çağırıyor ve Gnarl'ı kızarup cips kıvamına getiriyor; ama |i 
bu arada ne yazık ki Jonathan da 
kömürleşiyor. Bu elbet bir günlü 
olacaktı zaten. 

KAZANAN: NERD TRIO 


ETHAN RAYNE 


karar veren Ethan umutsuzcasına 
bir büyü yapmaya başlıyor, fakat 


ğ dan yırtmanın yollarını arıyor. o da ne? Uzun süre önce kaybetti- 
“Ben Avcı'yı neredeyse tek başıma ği büyükanneisi gözlerinin önünöldürüyordum” diye sırıtıyor. de belirmesin mi? Yaşlı kadının 
“Düşünsene bir de güçlerimizi bir- B | bağırmasıyla korkudan dengesini 

| ç S ) g 

| leştirsek...” The Firstün sesinde kaybeden Ethan düşüp boynunu 


TEN 


b e eser yok. 


Tüm hayatını kendisinden üstün 
ği, | güçlere Tapınarak geçiren Caleb'in 
İİ işi bir hayli zor. Ne yazık ki Glory 
üstün bir güç. Üstelik de tavır sahibi. “Ne giyiyorsun sen, siyah 
mı?” diye iğneliyor onu Glory. 
“Bu şey demeye benziyor: Modayla ilgileniyorum ama fazla da 
di uğraşmak istemiyorum”. 
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ği or. 


Kadınların kendisiyle bu şekilde 
konuşmasına alışık olmayan Caleb saldırıya geçiyor; ama sonuçta 
kafası Glory tarafından bir ot gibi 
kökünden koparılıyor. Elindeki 
cansız kafayı inceleyen Glory'nin 
yorumu ilginç: “O aptal yaka olmayınca çok daha iyi.” 
KAZANAN: GLORY 


VAMPİR WILLOW 
z Drusilla “Gel anneye, küçük kedi- 


cik” diyerek yaklaşıyor Willow'a. 
“Anne sana söz veriyor, çabuk ve 
acısız olacak. Çabuk olacağı kesin 
de...” Willow ise gülümsemekle 
yetiniyor. 

“Sevimlisin ama biraz fazla kemiklisin” diye yanıt veriyor Wil- 


low. “...ve üstelik o aksanın da 


DARK AN 


Bu derece güçlü bir ölümlünün 
kanını içme düşüncesiyle heyecanlanan The Master, tedbiri falan 
unutup Willow'a arkadan saldırıyor. Dişlerini boynuna sapliyor ve leziz mi leziz kanını emmeye koyuluyor; ama bir dakika, 
Willow'un karşı koyması gerekmez mi? Willow sadece kıkırdıyor 


THE GENTLEMEN 


“Ne harika misafirler” diyor Vali 
“Halılarımı kirletmemek için havada 


mükemmel bir işaret diliyle 
süzülerek dolaşıyorlar.” Vali'nin 
sesini çalmış olan The Gentlemen 
sırıtarak bir neşterle üzerine yürü- 
ya sen?” 
Ardından arkasında sakladığı savaş 


yor. “Ben yenilmezim, 


diyor Vali yine işaret diliyle. 


UBERVAMP 
Ubervamp'ın hız ve boy avantajı 
olabilir; ama söz konusu rakip 
Spike olunca işler zorlaşır. Spike 
karizması olmayan dilsiz bir vampire pabuç bırakacak adam değildir. Nitekim bir hayli dayak yedikten sonra Ubervamp'ın bir açığını yakalayan Spike her iki elinde 
birer kazık, 


saldırıya geçiyor. 


DRUSILLA 


çok itici.” 

Drusilla vampir vampire kanlı bir 
dövüş için Willow'un üzerine atılıyor; ama göğsüne saplanan tahta 
bir kazık onu şaşkınlığa uğratıyor. 
Willow “Adil bir dövüş beklemiyordun herhalde, değil mi?” der- 
ken Drusilla toza karışıyor. 
KAZANAN: VAMPİR WILLOW 


THE MASTER İ 
ve “İç bakalım” diyor. “İçini 
j The Master acı 
içinde bağırmaya başlıyor. Zira 
Willow'un kanı onun vücudunda 
aside dönüşüyor. The Master 
henüz ölmekle meşgulken Willow 


onu unutuyor. Daha büyük avları 


H ısıtıyor değil mi?” 


var onun. 


KAZANAN: DARK WILLOW 


BELEDİYE BAŞKANI WILKINS 


baltasını çıkarıyor. The Gentlemen baltayla öldürülecek gibi de- E 
ğil elbette; ama yeteri kadar dilimlendikten sonra bir tanesi Vali'nin 


sesini tuttukları kutuyu düşürüyor. Bir çığlık sonra da kafası 
patlıyor. Vali'nin tepkisi: “Bu pisliği kim temizleyecek şimdi?” 
KAZANAN: WILKINS 


SPİKE 
a Ubervamp göğsünü savunmaya 
2 çalışıyor; ama Spike'ın asıl hedefi 
Jen başından beri gözlerdi. Gözleri 
oyulduktan sonra Ubervamp'ı alt 
İİ etmek iş değil tabii. İş bittikten 
sonra bir sigara yakan Spike'ın 
canını sıkan şey ise ceketinin toza 
bulanması oluyor. 


KAZANAN: SPIKE 


#TURNUVANIN DEVAMI HAZİRAN SAYISINDA 


ACUTE MI4Aku: Yetersizliği): Parasız hasta” 
ların durumunu anlatmak için kullanılıyor. z 
BAG 'EM (Törbala): Yapay nefes torbasının takıl 
ması için verilen komut. 

BANANA BAGS (Muz Torbaları): Kronik alkolikler için verilen vitamin içerikli sarı renkte bir sıvı. 
BITE (Isırık): Ameliyat dikişi. 

BLACK CLOUD (Kara Bulut): Yeni bir tıp öğrencisinin ekibe dahil olduğunda beraberinde getirdiğine 
inanılan kör talıh. 

BLEED THEM (Kanat): Hastadan rutin olarak kan 
alınması. 

BLUE BLOATER (Şişkin Ringa Balığı); Kronik 
bronşitli bir hastanın yutkunmak ve nefes almakta 
zorlanması durumu. Bu durumda olan hastanın 
göğsü şişer. 

BOUGHT THE FARM (Tarlayı Aldı): Ölüm 
BOUNCE BACK (Geri Düştü): Hastaneden taburcu edilen hastanın geri dönmesi. 
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DEF 'EM UP (Susat): Bir hastanın elektrolitlerinin 


sabitlenmesi için sararacak derecede susuz bırakıl- 


ması. 

CAMPERS (Kampçı): Tedavisi uzun sürecek bir 
hastalığı olan çocuklar için kullanılan terim. 
CHEECH: Bir doktorun, ölümcül sorunu olan bir 
hastayı diğer bir doktora paslaması (ya da başından 
savması). 

CHEST (Göğüs): Zatürree teşhisi için yapılan röntgen. 

CIRCLING THE DRAIN (Akıntıyı Döndürmek): 
Bir hastanın tüm müdahalelere karşın durumunun 
kötüye gitmesi. Dizide genelde “çabuk olun dönme- 
ye başladı” şeklinde geçiyor. 

CITY TAXI (Taksi): Ambulansın ücretini ödemeyen acil hastası. 

CODE BROWN (Kod kahverengi): Tuvaletini tutamayan ve yatağına yapan hastalar için kullanılan 
terim. 


i kullanılıyor. 
Satır Çıtır): Ölümcül yanık 
Kramp): Hastanın ölmesi. Dizide “ 


krizi geçiren hastaya kramp girdi” şeklinde geçiyor. 
CYA MEDİCİNE: Bir doktorun, hastasının onu 
“kötü tedavi ettiği gerekçesiyle dava etmesini engellemek için, gerekli gereksiz tüm testleri yaptırması. 


DEAD SHOVEL (Ölüm Küreyici): Kar temizlerken 
kalp krizi geçiren kişi. (Chicago'da 6 ay kar yağdığı için sık rastlanan bir vaka söz konusu.) 

DONOR €CYCLES: Ti 


ganlarının bağışlanması. Kazadan hemen sonra ye- 


k kazasında ölenlerin or- 


tiştirildikleri için, bu kimselerin organları sağlam 
durumda kalıyor. 

DROP A TUBE: Hortumun hastanın vücudunun 
içine sokulması, örneğin mide temizlenmesi için s0- 
kulan hortum gibi. 

DUMP (Çöp Yığını): Bir başka doktorun gönderdi- 


e baştan savılması zor 
(Ebedi Bakım Ünite 

ctorları arasında kulla 
“#ERTILE MYRTLE #Bereketli Mers 
sık hamile kalan kadın hasta. 
FOS: X Ray'deki görüntü üzerine bir lavmana ihtiyaç duyulduğunun anlaşılması 
GET BURNED (Yanmak): Büyük bir hata yapmak 
(Örnek: Göğüs ağrısı olduğu halde evine gönderdigim hasta ölünce gerçekten yandım.) 
GOMER: (Get out of my emergency room - Acil 
a bakarken, hastanın biran önce kurtulması için kulla- 


odamdan defol) Durumu çok bir has 
nılıyor. 
GORKİ 
beyin ölümü gerçekleşmiş bir hasta) 
GSW: (Gunshot wound) Ateşli silahla yaralanma 
vakası. 

*ER MİNİ SÖZLÜK (H-Z) HAZİRAN SAYISINDA 


Ümitsiz bir durumda olan hasta. (Örneğin 
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CNEC-E hafta içi hergün 24:00 


Dana Scully karakterini canlandıran Gillian, The X-Files'ın iki baş kahramanından biri ve doğrusunu söylemek gerekirse 
oyuncu kadrosunun en istikrarlı üyesi. Ortağı Fox 
Mulder'ı canlandıran David Duchovny bile son sezonlarda fazla ortada görünmezken Anderson, 9 sezonun tamamında yer aldı. 
9 sezon boyunca devam eden dizinin birçok bölümüne yönetmen ve yapımcı olarak imza atan Rob Bowman 
deneyimli bir isim. Daha önce Star Trek dizisinde 
yönetmen olarak çalışan Bowman, The X-Files için 
en çok kamera arkasina geçen iki yönetmenden biri. 
1993 yılında 37 yaşındayken The X-Files'ı yarattı ve bölümlerin birçoğunun senaryosunu yazdı. Biri ikinci sezonda, biri de yedinci sezonda olmak üzere iki kez dizi de 
oyuncu olarak göründü. The X-Files'ın yanı sıra 
CNBC-e izleyicilerinin hatırlayacağı Harsh Realm 
ve Millenium adlı dizilere de imza attı 
The X-Files'ta kilit 
karakterlerden biri olan Derin Gırtlak (Deep 
Throat) için Watergate Skandalı'nı açığa çıkaran 
Washington Post gazetecileri Woodward ve Bernsteiva telefonla bilgi sızdıran esrarengiz sese atfen yaratılmış demek pek yanlış olmaz. Burada da Derin 
Gırtlak benzeri bir işlev üstleniyor ve Mulder'a 
muhbir olarak yardım ediyor. Büyük komploya dair birçok gerçeği hem Mulder hem de izleyiciler ilk 
olarak onun ağzından duyuyorlar. 
Ana karakter Fox Mulder' 
canlandıran Duchovny, Princeton Üniversitesi'ni bitirdi, ardından master eğitimi için Yale'e giıdi. Hollywood'un en eğitimli aktörleri arasında 
gösteriliyor. Sinemaya Working Girl filminde oynadığı küçük ama dikkat çekici bir rolle adım atan 
Duchovny asıl ününü Fox Mulder'a borçlu. 
T The X-Files'ın ABD'de yayın- 
İ ladığı televizyon şebekesi. Televizyon endüsirisinde ciddi bir sıçrama yaratan dizi hem tarihe geçti 
hem de FOX'a milyonlarca dolar kazandırdı. 
—il Cyberpunk'ın yaratıcısı, 
I Matrix öncesi kuşağın sanal alem gurusu. Neuromancer, Count Zero, Johnny Mnemonic, Mona 
Lisa Overdrive, All Tomorrow Parties gibi roman 
ve öykülerin yazarı. The X-Files ile ilişkisi ise ünlü 
yazarın iki bölüme yazar olarak imza atmış olması. 
Kaçırılmaması gereken o iki bölüm şunlar: 
Kill Switch (5. sezon, 11. bölüm) ve First Person 


Shotter (7. sezon, 13. bölüm) 
Fox Muk 
derin kızkardeşi Samantha, 21 Kasım 1965 
Massachusetts doğumlu. Fox Muldern söylediğine 
göre 27 Kasım 1973 tarihinde saat 18.53'de uzaylılar tarafından kaçırıldı. Aslına bakarsanız genç adamın EBPın bu özel biriminde çalışmak istemesinin 
en önemli nedenlerinden biri de bu olay. 
Bowman 
ile birlikte The X-Files'a yönetmen olarak en 
çok emek veren ikinci isim. 1976'da Charlie'nin Melekleri ile başladığı yönetmenlik kariyerinde Simon 
© Simon, Wiseguy, 21 Jump Street, Mission Impossible, Star Trek ve Baywaich gibi işlere imza attı. 
Kimilerine göre C.G.B. Spender ya da daha çok bilinen adıyla Sigara İçen Adam, Kennedy ve Martin 
Luther King suikastlarından tutun da Oscar ödüllerinin ve Olimpiyat madalyalarının önceden ayarlanmasına kadar olası tüm komplolardan sorumlu. 
Yüksek mevkilerde sıkı bağlantıları olduğu besbelli 
ve Mulder'ın da baş düşmanı. Mulder ne zaman gerçekleri gün ışığına çıkarsa karşısında onu buluyor. 


The X-Files'ın o çok meşhur 
jenerik müziğinin ve dizide kullanılan birçok temanın bestecisi. 1976'dan bu yana televizyon ve sinema için müzik yapıyor ve kabarık özgeçmişinde 
müziklerini yaptığı Hart To Hari, Cagney And Lacey, Harsh Realm, Smalville, Crazy In Alabama gibi yapımlar bulunuyor. 
FBPın açıklanamayan olayları kapsayan, 
normal dışı olguları içeren davalarına bakan 
özel bir birim. Önceleri “unexplained? (açıklanamayan) terimine atfen U çekmecesinde korunan dosyalar bir süre sonra buraya sığmaz olunca X dolabına 
transfer edildiler. 1946 yılında yarı insan yarı hayvan bir yaratık tarafından işlendiğine inanılan cinayetleri araştırmak üzere Edgar J. Hoover tarafından 
açılan bölüm yıllar süresince birçok UFO ihbarının, 
uzaylılarca kaçırıldıklarını iddia eden insanların 
başvurularının toplandığı bir çöplük halini aldı. 
Ta ki Fox Mulder gelip her şeyi karıştırana dek. 


NM, Ve BÜYÜK FİNAL 


gence hafta içi hergün 20:00 


SÜPERMAN 
TAKINTISI 


Jerry Seinfeld, uzun süren sessizliğini özel bir reklam projesi 


için bozdu ve idolü Süperman ile birlikte kamera karşısına geçti. Beşer dakikalık bölümlerden oluşan ve sadece internet üzerinden yayınlanan mini dizi, iki ünlü kahramanın birlikte çıktukları bir yemekle başlıyor. Barry Levinson tarafından yönetilen ilk bölümde Seinfeld ve Süperman birlikte bir restorana gi- 
©. riyor ve bölüm sonuna doğru sokakta yürüdükleri sırada 


Jerry'nin yeni aldığı DVD Player'ını çalan bir kapkaççı, 
kısa süre sonra Süperman tarafından yakalanıyor. 

Jerry Seinfeld ve Süperman'in bir araya getirilmiş olması 
rastlantı değil. Hem Sei7/eld adlı dizisinde hem de gerçek 
yaşamında tam bir Süperman fanatiği olan Jerry'nin bu özelliği zaten biliniyordu. Seinfeld'in neredeyse her bölümünde 
Süperman'e yapılan referansları hatırlarsanız, bu ikilinin 
ciddi bir tarihi olduğunu da göreceksiniz. 


© Seinfeld'de Jerry'nin buzdolabında bir Süperman mıknatısı, rafta da küçük bir Süperman heykelciği var. 

X e The Seven adlı bölümde, hergün aynı elbiseyi giyen 

kadından söz ederken Jerry şöyle dedi: “Hergün aynı elbiseyi mi giyiyor, yoksa Süperman gibi aynı elbiseden birkaç taneye mi sahip?” 

e The Stock Tip'te, George ve Jerry Süperman'in 

üstün yetenekleri üzerine konuşurken, mizah 


JERRY SEINFELD 
GERCEKLESTİRDİ VE gücünün de bu üstün niteliklere dahil olup ol- 
İDOLÜ SÜPERMAN'LE 

BİRLİKTE KAMERA 

KARŞISINA GEÇTİ 


madığı konusunu uzun uzun tartıştı. 

e The Secret Code adlı bölümde öğrendiğimize göre Jerry'nin banka kartının PIN şifresi 
Jor-El, yani Süperman'in babasının adı. 

e The Sirongbox adlı bölümde Elaine, fakir 
bir adamla çıkmaya başlayınca Jerry ona 

Lois Loan adını takmıştı, bu Süperman'in 
kızarkadaşı Lois Lane'e gönderme yapmaktan başka bir şey değildi. 

e Jerry The Sıwitch'te şakalarına gülmeyen kadını tarif ederken espirilerin onu 

Süperman gibi zıplattığını söyledi. 

e The Siall adlı bölümde George, dağa 
urmanırken düşüp yaralanan Tony'yi 
ziyarete giderken onun için Süperman 

çizgi romanları götürdü. 


Malcolm ? 


Malcolm (Akıllı çocuk, Malcolm In The Middle): 

Lisa'dan farklı olarak 1O seviyesinden memnun 
değil. “Buralarda zeki olmak, radyoaktif ışın yaymakla eşdeğer” ifadesi bu mutsuzluğun kanıtı. 

Lisa (Akıllı çocuk, The Simpsons): 

Ailenin geri kalanına oranla çok daha zeki. Bu 
durumdan da son derece memnun. 

Dewey (Küçük çocuk, Malcolm'ln The Middle): 

O da ailenin en sevimli üyesi, ama Maggie'ye göre çok daha fazla konuşuyor. Kardeşlerinin işkence 


Maggie 


her pazartesi 20:30 


yöntemlerinde denek olsa da, onu kimse ciddiye almasa da o konuşmaya devam ediyor. 

Maggie (Küçük çocuk, The Simpsons): 

Ailenin en sevimli üyesi. 

Reese (Yaramaz çocuk, Malcolm In The Middle): 

Anne babasının hayatını cehenneme çevirme konusunda, okulda olduğundan çok daha iyi. 

Bart (Yaramaz çocuk, The Simpsons): 

Başı neredeyse her zaman dertte. Şiddete ve dolandırıcılığa eğilimli. 


her pazartesi 21:00 i 


mömYelı man YG mv i 


ANTHONY HEALD, ÖĞRETMENLİK YAPMIŞ 
BİR OYUNCU. 30 YILIN ARDINDAN ŞİMDİ 
YİNE OKUL KORİDORLARINDA 


Winslow Lisesi Müdür Yardımcısı Scott Guber'i canlandıran Anthony Heald, bir zamanlar Michigan, Lansing Devlet 
Koleji'de tiyatro öğretmenliği yapmış bir isim. 70'lerin ortasında öğretmenlikten ayrılan Heald, aradan geçen 30 yılın 
ardından Boston Publicle birlikte eğitim dünyasına döndü. 
Zaman zaman derslere de giren Scott Guber, ağırlıklı olarak 
kendine has yöntemleriyle dikkat çeken bir idareci. 

Anthony Heald'ın Silence of #he Lambs'de Hannibal Lecter'in gardiyanı rolünde olduğu gibi “küçük? ama 'etkili” rollerle süren sinema kariyeri, The Practice'e konuk oyuncu 
olarak katılmasıyla televizyona doğru kaymaya başladı. The 
Practice'in yaratıcısı David E. Kelley ile ilerleyen ilişkileri, 
ünlü yapımcının yeni projesi Boston Public'te Anthony Heald'e de bir kapı açılmasını sağladı. 

O ana kadar sinemayı televizyona tercih eden Heald, “Bir 
ama hemen ardından ekliyor: “David'le çalışma şansı; üstelik hukuk, hastane değil de bir zamanlar içinde yaşadığım 
bir sosyal çevreyi merkez olarak kabul eden bir dizinin 
söz konusu olması bütün fikrimi değiştirdi.” 


Rİ 


GRE yersen 20:30 


di 
a 
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“BİZ BİR AİLEYİZ” 


ACCORDING TO JIM'IN 'ANNESİ' 
COURTNEY THORNE-SMITH, 
ELEŞTİRMENLERE ATEŞ 
PÜSKÜRÜYOR 


Courtney Thorne-Smith, According To Jim'de 
rol alması teklif edildiğinde bir “sitcom eşi ve annesi” olmaya hazır değilmiş. Oysa bu kararsızlığın üç 
yıl ardından Cheryl karakterini canlandırdığı için 
çok mutlu olduğunu söylüyor. 

Dizi üzerine ABD'de yayınlanan kritikler ise, yayıncı kurumu birçok noktada mutlu eden According To Jim'i zaman zaman acımasızca eleştiriyor. 
"Bu show, gurur duyduğum işlerimden biri” diyen Thorne-Smith de işte bu noktaya takılmış 
durumda. 

“Komik, iyi yürekli bir dizi yapıyoruz ve insanlar tarafından seviliyor” diyen yıldız, eleştirmenlerin negatif yorumlarına isyan ediyor: 
“Bu diziyi bir insan nasıl sevmeyebilir ki!” 


JIM BİZİM İÇİN SAVAŞIYOR 

Dizinin başarısına da karakterler arasındaki ilişkileri örnek gösteriyor. Başlangıçta ağırlıklı olarak Jim ve Cheryl arasında gelişen öykülerin zamanla tüm âile bireylerini kapsadığını söyleyen Thorne-Smith'e göre Kimberly, 
Larry ve o gerçekten kardeş gibi hissetmeye 
başladılar. 

Jim Belushi, ailenin olduğu gibi dizinin de 
“babası*. Thorne-Smith'in “diziyi savunmak 
için dişiyle tırnağıyla kavga ediyor? dediği 
Jim Belushi, dizinin tüm üretim sürecine hakim. Senaryo üzerine geliştirdiği bir fikri yazarlara aktarmak için hemen orada kafasındaki sahneyi canlandırdığını aktaran Thorne- 
Smith, Jim Belushi'nin “kavgasına? gösterimi 
gerçekleştiren TV kanalından da destek geldiğini vurguluyor. 

Eleştirmenler ne derse desin, According To 
Jim'in oyuncuları mutlu, yapımcıları mutlu ve 
en önemlisi izleyiciler mutlu; varsın birkaç 
eleştirmen de olumsuz yazsın... 


İLK BÖLÜM 


18 MAYIS 


her salı 21:00 


COUPLING 


HEM DE 
ORİJİNALİ! 


BİR İYİ BİR DE DAHA İYİ HABERİMİZ VAR. İLKİ, COUPLING US SONA ERDİ. 
İKİNCİSİ, COUPLING UK 18 MAYIS'TAN İTİBAREN TEKRAR EKRANDA 


Coupling'in ABD versiyonunu “ne yaptıklarını 
görmek için” hep birlikte izledik. Çekilmiş tüm bölümlerinin tamamlanmasıyla birlikte Cowpling US 
sona erdi. 

Şu anda çekimleri süren orijinal Cowpling'in 4. 
sezonu, Eylül ayında CNBC-e'de de yayınlanacak. 
O güne kadar geçen zaman da da Cowpling UK'yi 
ilk bölümünden itibaren tekrar izleyeceğiz. 

Bu sayede Richard Coyle'un ayrıldığı 4. sezon 
başlamadan önce, Jeff'e de veda etme şansı yakalayacağız. 

Jeff'in yerine diziye yeni bir karakter katıldı: Çizgi roman kitapçısı Oliver. Richard Mylan tarafından canlandırılan Oliver'ı 4. sezonda Jane'nin yeni 
sevgilisi olarak tanıyacağız, ama diğer sevgililer gibi kısa sürede ortadan kaybolmayacak; 
aksine dizinin ana karakterlerinden 
biri olarak sonuna kadar bizimle kalacak. 

Oliver da Jeff gibi bir 
Galli. O da kadın- 


larla ilişkiler konusunda tam bir beceriksiz; kendini ifade etme noktasında yetersiz ve tabii ki komik. 

Jeffin yerini tutabilir mi derseniz, sözü dizinin 
senaristi Steven Moffat'a vermekte fayda var: 

“Oliver karakterini yaratmak için oldukça uğraşum. Jeffi özlüyorum, ama Oliver da diziye yeni bir 
rüzgar getirecek.” 

Conpling'in yeni rüzgarlarından biri de gülme 
efektleri kullanmak yerine, çekimleri izleyiciler 
önünde yapmaları. Gelecek sayılarda, çekimleri izleyen izleyicilerin görüşlerine yer vereceğiz. Böylece 
kamera arkasında neler olduğunu da öğrenmiş ola- 


cağız. 


ŞNECŞ her çarşamba 21:00 


DİZİLER 


CALISTA FLOCKHART, 
CANLANDIRDIĞI ALLY KARAKTERİNE 
Mİ DÖNÜŞECEK? SÖYLENTİYE 
GÖRE ARTIK O DA BEKAR BİR KADIN 


Calista Flockhart ve Harrison Ford'un adlarına 
bir süredir gazetelerin sinema sayfalarından çok, 
magazin sayfalarında rastlanıyor. Ayrıldılar, barışular haberlerinin sonuncusu kısa bir süre önce gündeme geldi. Son haber, ayrıldıkları yönünde. 

İşte ünlü çiftin ayrılığına dair NIVMSNBC'de 
yer alan haber: 

“Ally MeBeal dizisinin yıldızı Calista Flockhart, 
köpeğinin ölümünün ardından kendisine başsağlığı 
dilemeyen Ford'u acımadan terk etti. Teriyer cinsi 
köpeği Webster'ın ölümünü umursamayan Ford'a 
sinirlenen Flockhart, Ford ile yollarını ayırdı. 

Harrison Ford'un birkaç hafta önce annesini 
kaybetmesinin ardından ünlü aktörü hiç yalnız bı- 

Harrison Ford ME z g rakmayan Flockhart, aynı 
ve Calista e ie | 4) “hassasiyeti! görmeyince 
Flockhart j 3 Ze 

arasında başlayan ç- sin l Kğ 
ilişki süresince w. i — aralarına 'kara kedi” giren 
dedikodular | 24 5 ZE & çift bu olay yüzünden gö- 

hiç bitmedi. 3 3 
Son habere © > 
göre de bu ilişki < B rı, Fordun Flockhartın 
artık tarihe Ş o üzüntüsüne “hiç ilgi gösterkarıştı. 


bozuldu. Köpek yüzünden 


rüşmezken, bir arkadaşlamediğini” söyledi.” 


İl her perşembe 20:30 gece barın birinde (üstelik epey de içmişken) intern 


oldukları döneme dair “korkunç” hikayeler anlatma- 
ya başladılar. O anda bunlardan oluşabilecek bir difi zinin iş yapacağı fikri doğdu. Karşımıza çıkan tüm 


| Scrubs'ın yaratısıcı Bill Lawrence: doktorlara sorduk ve bu tür hikayelerin gerçek ol- 


“Dizi, hayattaki en iyi arkadaşım John (J.D.) Do- duğunu öğrendik. Sonrasında yapılması gereken tek 
ristin hayatından esinlenilerek hazırlandı. Her nasıl | iş kalıyordu, bu hikayeleri izleyicilere aktarmak... 


olduysa en yakın üç arkadaşım da doktor oldu. Bir Biz de onu yaptık ve tahmin ettiğimiz gibi sevildi.” 


her perşembe 


BİRİ OLDUĞUNU 


1. >. 24 macera 
ilginç bir karakter. 

Onu ilk olarak CTU'da ço 
bir yan karakter olarak 
CTU'nun ana karakterlerinden b 
Sözüne güvenilen, herkes tara 
duyulan ve Jack Bauer'in en çok güvei 
ği destekçisi... 

Büyük kahramanlıklar yapan biz karakter değil Almedia. Uç noktalardaki 
kahramanlıklardan ziyade tutarlı, etik 
davranışları; sözünün arkasında duruşu 


ve doğruları uğruna kimseden çekinme- 


mesiyle öne çıkıyor. 


TONY VE JAGK İLİŞKİSİ 

İkinci sezonda aralarında kurulan olağanüstü bağın temelinde bir kadın yatmakta. Her ikisi de aynı kadını sevdi ve 
koca bir departmanla birlikte, aynı kadın tarafından aldatıld: Nina Myers! 
Nina'nın ihaneti ortaya çıktığında departmanda sadece iki kişi aynı duyguları hissediyordu: Tony ve Jack. 

Birinci sezonda bu ortak kader üzerine gelişen ilişkileri sonucu, ikinci sezonda Tony, Jack'in en güvendiği isim 
oldu; kızını emanet ettiği tek isim. 


CNBC-e 


www.cnbce.com 


her cuma 21:00 


YARATICISI VE 


THE GUARDIAN 


DAVID HOLLANDER, DİZİNİN 
OLUŞUMUNU VE ANA KARAKTER 
OLARAK SIMON BAKER'IN SEÇİLİ$ 
HİKAYESİNİ ANLATIYOR 


Tbe Guardian'ın yaratıcısı David Hollanger, dizi 
fikrinin nasıl doğduğunu, Simon Baker ile iâsıl tanıştıklarını, ünlü oyuncuyu hangi şaitlarda 
keşfettiğini anlatıyor. İşte dizinin arkasındalj isim: 


Kendinizi anlatabilir misiniz? 

David Hollander: Çok sıradan biriyim aslında. 
Eşim ve üç çocuğum var. Bu noktada, bundan daha 
az ilginç olamazdım sanıyorum. Günde 12-14 saat 
çalışır, sonra eve gidip çocuklarımla ilgilenirim. Zaman zaman gece işe döndüğüm de olur. Eğer bölümü yönetiyorsam, sabaha kadar sette kalıyorum. 

The Guardian fikri nasıl oluştu? 

Bu fikir aklıma geldiğinde, yaratmak istediğim 
karakteri nasıl değerlendireceğime karar veremedim. Yaratacağım karakterin özelliklerinin çok değişmesini istemiyordum. Sinema karakterleri bir 
büyük sorun yaşar ve onu çözmeye çalışır; sorun 
çözüldüğü zaman da hikaye biter. Yaratmayı düşündüğüm karakter ise hemen göze çarpmayan s0- 
runlarla boğuşacaktı. Kanala bu projeyi sundum ve 
onlar da satın aldı. 

Simon Baker'ı nasıl buldunuz? 

Oyuncu aradığımız dönemde 50 adayı inceledim 
ve hiçbiri ilgimi çekmedi. Bu sırada bir arkadaşım 
Simon Bakerla görüşmemi önerdi. Baker'la bir 
kahvaltıda buluştuk; ama beni rol için hiç mi hiç 
etkilemedi. Sosyal, girişken ve sürekli gülümseyen 
biriydi. Onda ardağım özelliklere sahip bir avukat 
havası bulamadım. Ancak o gün öylesine hastaydım 
ki daha fazla kalamayacağımı söyleyip bir kez daha 
buluşmayı önerdim. İkinci buluşmamızda arkadaşlığından keyif aldığımı fark ettim. Üstelik çok fazla 
da ortak yönümüz çıktı. Bunun üzerine el sıkıştık. 


Simon Baker'la çalışmak nasıl? 

Tam bir işbirliği örneği. İşe, “bu karakteri 
mek için ne yapabiliriz” sorusuyla başla 
Fallin ve Simon Baker arasında nasıl biti 
cağımızı düşündük. Simon'da sevdiğim 4 
ğw, “sessizliği” ekrana çok iyi yansıtabiliyâ 
Çok duygusal biri. Simon'da bir karakte 
ginç olan, gözlerinin arkasında olup bitö 
kü o Bütün bu duyguları tanıyor ve sadece 
öne çıkartacağına karar veriyor. Bunu ğ 
yapıyor. Oyunculuğunun Nick Fallin'e 
büyük. 

The Guardian'da neler olacak? 

Sadece yazmaya ve çekmeye devam ed 
tabii 13 milyon kişinin de her hafta bizi 


sürdüreceğini umuyoruz. Tabii bir di 


yenilikler üretmeye çalışıyoruz. 


her cumartesi 00:30 


© SOUTHPARK 


SOUTH PARK EKİBİNDE ONLARCA 
KİŞİ ÇALIŞIYOR. PEKİ ONLARA GÖRE 
EN İYİ SAHNE HANGİSİYDİ DERSİNİZ 


ALI SHAYNGLE (Mali İşler Sorumlusu) ANNE GAREFINO (Yapımcı) 

105. bölümde çocuklar Aşçı Amca'dan bir fille do- o Cartman'ın, arkasından sarkan uydu anteniyle uzaymuzu seviştirmek için ne yap- . lıları kovaladığı bölüm favorim. Acı bir sesle tüm 
maları gerektiğini sorar. Aşçı (ogün boyunca arkasına girip çıkan şeylerden şikayet 
onlara bunun çok zor oldu- — etmesi ve o tiz ses tonu beni gülmekten kırmıştı. 
gunu, öncelikle hayvanları 

gerekli ruh haline sokmaları o JENNİFER HOWELL (Yapımcı) 

gerektiğini söyler. Fil ve do- o Kanadalı komedyenler Ter- 
İ muzu önce sarhoş etmelerini orance & Phillip'in ilk kez 
ve güzel bir müzik eşliğinde ( rol aldığı bölümde Cartman 


dans ettirmelerini öneren aşçı (obabasının kim olduğunu 
kendi de çocuklara katlır. Hatta Elton John'dan O araşurıyor ve Colorado'da 
Love Gravy şarkısını söyler. babasının izini sürüyordu. 


her cumartesi / pazar 19:30 


THE KING OF OUEENS 


POSTACI OLARAK TANIDIĞIMIZ KEVİN JAMES, 
OYUNCULUĞA BAŞLAMADAN ÖNCE DUVAR 
ÖREN BİR İNŞAAT İŞÇİSİYDİ 


Kevin James'i King of Oweens'teki rolüyle tanıdık. Oysa stand-up gösterileri, kariyerinde oyunculuğundan önce 
geliyor. 36 yaşındaki oyuncu show'larının metinlerini de 
kendi yazıyor. Böylesi bir çalışma temposu karşısında 
dostlarının “Biraz rahat ol” uyarılarını “Rahat olmak ne 
demek” diye yanıtlayan Kevin James, çalışma temposun- 
dan ve yaptığı işten son derece memnun olduğunu söylüyor; çünkü işinin değerini gerçekten bilen biri. 

Kevin James, hayatına “komedi? girmeden önce çeşitli işlerde çalışmış. En kötü döneminin duvar ördüğü yıllar olduğunu söylüyor: “Durmadan tuğlaları taşıyıp, harçlarla 
duvar örüyorduk; acı çekiyordum, her yanım ağrıyordu.” 
Ne zaman ki Kevin'i bir yapı iskelesinin tepesine çıkarımışlar, önce “İndirin beni buradan” diye bağırmış, sonra 
da yükseklik korkusu olan biri olarak, inşaat işçiliğine 
veda etmiş. Sonrasında ise şansını iyi kullandığı ortada... 


Ve 


CNEC-e 


www.cnbce.com 


her pazar 22:00 


ITHOUT A TRACE 


DİZİLER 


ÖDÜLLÜ OYUNCULARI VE FARKLI KURGUSUYLA POLİSİYE DİZİLER 
ARASINDA ÖNE ÇIKAN WTHOUT A TRACE, HER BÖLÜMÜNDE İZLEYİCİSİNE 
MESAJLAR VERİYOR. İŞTE ŞU ANA KADAR ALDIĞIMIZ NOTLAR 


e Tehlike söz konusuysa, tehlikenin olduğu yere 
yanlız gitmek için ısrar etme. i 

e Eğer çalışanlarınız bir işi berbat ettiyse, bunu 
herkese anlatmanız gerekmez. 

e Eğer işi berbat ettiyseniz, bunu ödemeye hazır 
olmalısın. 

e Kırmızı raptiyeler, şeytanın oyuncaklarından biridir. 

e İnternet üzerinden tanıştığınız insanlar yalan 
konusunda daha başarılı tiplerdir. 

e Yüzme dersi eğitimsel olabilir. 

e Otoyoldaki trafik konileri, bir FBI ajanının en 
yakın arkadaşıdır. 

e Eğer çılgınlığı birisine yardım etmek için yapıyorsan, buna değer. 

e Sadece orada bir bomba olduğunu söylemek, bir 
insanın adını yaygaracıya çıkartabilir. 

e Problemlerinizden kaçmayın, bu sadece onların 


büyümesine neden olur. 


e Bir iş yaparken dikkatinizi verin, bu sayede bir 
yaşamı değiştirebilirsiniz. 

e Bazen, sonuçta kaybetmek isteseniz de doğru 
olanı yapmak zorundasınızdır. 

e Biri, bir gün anlayacaktır. 

e Partneriniz ısrarla “dışarı çıkmanızı” istiyorsa 
bunu sadece laf olarak söylemiyordur. 

e Çalışmak zor değildir; zor olan doğru olanı yapmaktr 

e Dürüst olmak zorundayız, ama bunun bile bir 
sınırı vardır. 

e Anthony LaPaglia'yı kazıklamaya kalkma. 

e Düşünmeyi bile düşünmeyeceğiniz bir konu varsa, Martin onu çoktan düşünmüştür. 

e Herkes terörist değildir ve her olayın terörle 
bağlantısı olacak diye bir kural yoktur. 

e Bir gökdeleni arama fikrini ortaya atarsanız, o 
gökdeleni arayan kişi durumuna düşebilirsiniz, bu 
yüzden çenenizi kapalı tutun. 


YOLDA, 


GTAMOBİZ DE 
Sapa Me 
KAHVEDE) LE. 
: N ge 
Vİ gi 
a EVDE 


TEK BAŞINA 


HKŞARM, TOPLUCA 


her zaman her yerde 
tüm zamanların en iyilerini 
dinlemek için 


CNBC-e her cumartesi / pazar 19:00 


TV KARŞISINDA, ELİNDE BİRAYLA YAŞAYAN BİR ADAM VE ONUN BEYNİ... 
HOMER İLE BEYNİ ARASINDAKİ İLETİŞİM, SONUÇ VERMESE BİLE HİÇ 
KOPMUYOR. İŞTE İLGİNÇ DİYALOGLARIYLA, BENZERSİZ BİR İLİŞKİ 


(Homer kaza yapmıştır ve sigortacı ile konuş- 


maktadır.) 


Sigortacı: Şimdi, çekinizi vermeden önce son bir 
sorum olacak. Bu yer, kazadan az önce ayrıldığınız 
Moe's nasıl bir yer, orada ne için bulunuyordunuz? 

Beyni: Ona barda olduğunu söyleme! Hımm. Ge- 


cenin o saatinde nerede olabilirdik?.. 


Homer: Porno mağazasıydı. Pornografik şeyler 


satın alıyordum. 


Beyni: Heh heh . Bunu ben bile düşünemezdim. 


(Oio garajda gitar çalmaktadır.) 
Homer: Şunu keser misin? 

Ne düşündüğümü duyamıyorum. 
(Müzik durur.) 

Beyni: Biraz yerfıstığı istiyorum. 
Homer: Şimdi oldu! 


Marge: Oh Maggie, ne zaman konuşacaksın? 

Lisa: Onu zorlama. Düşünsene, sessiz kalıp da 
dopdolu düşünmek, ağzını açıp da saçmalamaktan 
iyidir. 

Beyni: Bu ne demek şimdi? Bir şeyler söylemelisin, yoksa aptal olduğunu düşünecekler, haydi! 


Bart: Buna daha fazla dayanamayacağım! Ruhumu geri itiyorum ve hemen istiyorum! (Kaçmaya 
çalışır.) 

Homer: Bart, makarnanı ve Moe köftelerini bitirmedin! 

Beyni: Sessiz ol salak, köftelerin hepsi bizim olabilir. 


Homer: Koş oğlum, koş, özgürlüğün için koş! 


(Homer yemek yapmıştır.) 

Homer: Güzel görünüyor, ne dersiniz? 

Bart: Anne, bu akşam yemek yemeden yatsak 
olur mu? 

Marge: Kesinlikle olur! 

(Üçü de hızlı adımlarla yukarıya çıkar ve odalarına girerler.) 

Homer: En azından ben sevdim, değil mi? 

Beyni : Ne düşündüğümü gerçekten bilmek istemezsin. Şimdi bak, mutsuz görün ve “Bögh” de. 

Homer: Bögh! (Mutsuz görünmektedir.) 


Marge: Lisa'nın yarın müzeye gitmesi gerekiyor 
ve korkarım onu sen götüreceksin. 

Homer: Müze mi? Yarın mı? Oh Marge, gerçekten çok isterdim, ama ben şey planlamıştım yarın 
için, yani şey... 

Beyni : Uyumak? Büyük bir sandviç yemek? Televizyon izlemek? Bart'la zaman geçirmek?.. 

Homer: Bart'la zaman geçirmeyi planlamıştım. 
Ufaklığa biraz dikkat etmemiz gerekiyor Marge. 


ÇNEC© her perşembe 18:30 


MY LIFE AS 
A TEENAGE ROBOT 


JENNY, GENÇ BİR ROBOT. GÖREVİ GEZEGENİ KORUMAK; 
AMA O 'OKULU KIRMAK" GİBİ BAŞKA HEYECANLAR PEŞİNDE 


Jenny, ergenlik çağında, süper güçlü bir XJ9 mo- Dünyayı kurtarmak birçoklarının hayali olabilir; 
del robot. My Life as a Teenage Robot da Jenny'nin o ama Jenny gibi “çocuk yaşta” bir robot için bu bir 
gezegeni felaketlerden korurken yaşadığı macera- ayak bağı. Jenny de zaten bir görevları anlatan 2003 yapımı Nickelodeon çizgi 


den öte zorunluluk haline gelen “dünyadizisi. “Korurken? yerine, “korur gibi yapar- yı koruma?” mesaisini aksattıkça aksatıyor, 
ken? mi demeliydik acaba? yaşına uygun davranınca da işler karışıyor. 
Gezegeni korumak gibi bir görevi Jenny Brad ve kardeşi Tucki ile arkadaş. 
olan Jenny, süper kahraman olmak- 


tan sıkılmış ve hayatında “heyecan” 


Çocuklar Jenny'nin robot 
olmasından başlarda 

© ürkseler de, bu sıcak- 
NE» kanlı (o kıza 
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arayan bir genç. Cafelere gitmek, 
alışveriş yapmak, okulu kırmak, annesinin arabasını 


alışmaları 
kaçırmak gibi heye- uzun sür- 


canlar! 


meyecek. 


NICKELODEON KAHRAMANLARI HAFTA BOYUNCA 
SAAT 18.00'DE CNBC-e'DE... KAÇIRANLAR İÇİN 
TEKRARLARI HAFTA SONU 10.00-13.00 ARASINDA 


> THE MUPPET SHOW 


$*Garanti 


her cumartesi / pazar 18:30 
Dünyanın en ünlü kuklaları, Kermit'in yönetmenliğinde her gösterilerinde bir başka ünlüyü konuk ediyor. 


HEIDİ 


her cumartesi / pazar 08:00 
Masumiyet ve iyi niyetin sembolü Heidi, 
modern zaman çizgi dizileri karşısında bu 
özelliğiyle ayakta kalmayı başarabilmiş 
az sayıda yapımdan biri. 


VİKİNGLER 


her cumartesi / pazar 08:30 

Nostaljik çizgi filmler arasında, her bölümünde yeni bir maceraya yelken açan, siyah beyaz TV günlerinden anımsadığımız 
Vikinglerin bambaşka bir yeri var. 


TWEETY 


her cumartesi / pazar 09:00 

Bir kuş, türlü numaralarla peşinde olan bir 
kediden her seferinde kurtulmayı başarabilir 
mi dersiniz? Tweety bunu başarıyor! 


S N O O PY her cumartesi / pazar 09:30 


Charles Schulz tarafından yaratılan ve 50 yıla yakın süre boyunca bizzat kendisi tarafından çizilen 
Charlie Brown hakkında bazı sorular vardır ki hayranları yanıtları bulmak üzere çizgi bantlar arasında kaybederler kendilerini. Bunlardan en önemlisi kel olup olmadığı üzerinedir ki bizzat yaratıcısı- 
nın ağzından Charlie'nin kel 


olmadığını geçmiş sayılarımızda 'ifşa' etmiştik. 


Şimdi bir başka can alıcı soruya geldi sıra: Charli'nin hiç kız arkadaşı oldu mu? 

Evet, 1990-1991 yılları arasında bir kız arkadaşı 
oldu. Charlie, yaz kampında Peggy Jean ile tanışti. Tek kelimeyle aşık oldu. O kadar gergindi ki 
adını bile toparlayamadı ve kendini Brownie Charles olarak tanıttı. Ayrıldıkları ana kadar da Peggy 
onu Brownie olarak bildi. İlişkileri boyunca Charlie'nin kalbi Peggy ile Küçük Kırmızı Saçlı Kız arasında gidip geldi. 
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AMERİKAN FUTBOL SÜPER KUPASI'NIN DEVRE ARASINDA YAPILAN 
SHOW'DA JANET JACKSON'IN GÖĞSÜNÜN AÇILMASINA GÖSTERİLEN 
TEPKİ, ABD'DE BİR TÜR SANSÜR UYGULAMASINA DÖNÜŞTÜ 

ABD, Federal İletişim Komisyonu (FCC), naklen 


yayında yapılan şovda Janet Jackson'ın göğsünün 


açılmasına gösterdiği tepkiyi bir tür sansür uygulamasına dönüştürünce, medya kuruluşları federallerin “ileri gittiğini” açıklayıp tepki gösterdi. 

Janet Jackson'ın göğsünün açılması tepki toplayınca yayıncı kuruluş Kongre ve FCC'den özür dilemiş ve daha dikkatli olacaklarını açıklamıştı. Ancak bu özürle yetinmeyen FCC, özellikle canlı ya- 


yınlar üzerinde ciddi baskılar uygulamaya başladı. 
Son olarak Oscar Törenleri'nin gecikmeli yayına 
yansıtılması örneğinde ABD ile birlikte tüm dünya 
da bu “sansürü” yaşadı. FCC'nin sansürlerinden biride “küfür olmasına karşın? ABD'de günlük konuşmaların bir “parçası? olan “Fuck” sözcüğüne getirdiği ve F-Word olarak ifade edilen yasak. 

Yayıncı kuruluşlar, sivil toplum örgütü temsilcileriyle birlikte FCC'ye uyarıda bulunarak F-Word 
ve komisyonun beğenmediği diğer sözcükler üzerindeki yasakların kaldırılmasını istedi. 

FCC baskılarından nasibini alanlar arasında. 80 
yaşındaki bir kadın hastanın patlayan göğsü nedeniyle ER dizisi ve konuk olduğu show'da F-Word'ü 
kullanan Ouentin Tarantino da var. 


TV KANALLARI 
CESARET EDEMİYOR 


The Passion of the Christ, ABD televizyon ağında kendine yer bulamayacak 
gibi: görünüyor. Yapımcı firma filmini 
pazarlamaya hazır olmakla birlikte 
hiçbir yayıncı kurum bu riski göze ala- 


bilmiş değil. Janet Jackson vakasından 
sonra TV yayıncıları, şiddet sahneleri 
içeren filmi yayınlamaya cesaret edemiyor. Filmin “temizlenmesi” gibi bir 
çözüm durumunda ise filmin özelliğinin 
kaybolması tehlikesi söz konusu. 


yenleri, sporcuları, film, şarkı ve kitapları belirledikleri Nickelodeon Çocukların Seçtikleri Ödülleri, Hollywood'un son 
dönemde yıldızı parlayan ve gündem belirleyen ödül törenlerinden biri haline geldi. 


verdikleri bu yılın Wannabe Ödülü'nü (Want to Be), Adam 
Sandler kazanırken En İyi Erkek Sinema Oyuncusu Ödülü'nü Jim Carrey, En İyi Erkek Sinema Oyuncusu Ödülü'nü 
ise Malcolm Iı The Middle'in yıldızı Frankie Muniz kazandı. SpongeBob ise En İyi Çizgi Dizi seçildi. 


b. #3) 


NICKELODEON ÇOCUKLARIN SEÇTİKLERİ ÖDÜLLERİ, YİNE ÇOCUKLARIN 
OYLARIYLA BELİRLENDİ. FRANKIE MUNIZ (MALCOLM,), EN İYİ ERKEK TV 
OYUNCUSU SEÇİLİRKEN, SPONGEBOB EN İYİ ÇİZGİ DİZİ OLDU 


Çocukların, oylarıyla en çok sevdikleri oyuncuları, müzis- Oo ÇOCUKLARIN EN İYİLER 


e En İyi Film: Finding Nemo 

e En İyi Çizgi Dizi: SpongeBob 

e En İyi Erkek TV Oyuncusu: 
Frankie Muniz 

8 En İyi Kadın TV Oyuncusu: 
Raven Symone 

e En İyi Erkek Sinema Oyuncusu: 


Çocukların “Kim olmak isterdiniz? sorusuna yanıt olarak 


Jim Carrey 
s En İyi Kadın Sinema Oyuncusu: 
Amanda Bynes 


KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK OLAN 
SHREK 2, VİZYON TARİHİYLE EŞZAMANDA 
ÜÇ BOYUTLU FORMATIYLA DA SUNULACAK 


Sinemaseverler Shrek 2'nin vizyona girmesini beklerken, yapımcı firma 
DreamWorks, 22 Mayıs 2004'te, yani Shrek 2'nin ABD'de vizyona çıkmasından sadece 10 gün önce Shrek 3-D'yi (Üç boyutlu) DVD formatında piyasaya süreceğini açıkladı. 

Sinemalarda gösterilecek orijinal filmin yanı sıra 3D devamının yer alacağı DVD, özel 3D gözlüklerle izlenebilecek. İlk filmin kaldığı yerden 
devam edecek Shrek 2, ülkemizde 27 Ağustos'ta vizyonda olacak. 


HANGİ FİLM NE KADAR HASILAT 
YAPACAK DERSİNİZ? 


Harry Potter & 

The Prisoner of Azkaban 
Shrek 2 

The Terminal 

The Day After Tomorrow 


Tüm zamanlar içinde 300 milyon dolar hasılatı yakalayan sadece iki film varken (E.T. ve Jwrassic Park) 
1994'te iki film birden, The Lion King ve Forrest 
Gump bu çıtayı aşmayı başarmıştı. ü 


Yeni bir yazı karşılamaya hazırlanırken, bu hasılatı 
Spider-Man 2 


Van Helsing 

The Village 

I, Robot 

Around The World 
In 80 Days 


yakalayabilecek bir film olmadığını görüyoruz. Bu 
tespit, yaz filmlerinin “kötü yapımlar? olduğu anlamına gelmiyor; sadece ev eğlencesi sektörünün giderek 
güçlenmesi ve yaygınlaşması, filmlerin böylesi hasılatlar yapmasına şans tanımıyor. Zaten vizyona çıkan her filmin de bu hasılatı hedeflediğini söylemek 
mümkün değil, birçoğu için 50 milyon dolarlık bir 
hasılat yeterli bir başarı sayılıyor. 

Collateral 

The Chronicles of Riddick 
The Bourne Supremacy 


Filmlerin yakalayabileceği hasılat üzerine yapılan 
tahminlerin sapması çok doğal; olumlu ya da olumsuz anlamda sürpriz yapacak filmler çıkacaktır; an- 


cak olağanüstü bir gelişme olmazsa, 300 milyon do- Anchorman 
lar kulübünün boş kalacağı tahmin edilen yaz King Arthur 
sezonunda beklenen muhtemel hasılatlar şöyle: (roy 


GELECEĞİN KÜLT FİLMİ OLMAYA 
ŞİMDİDEN ADAY OLAN 27 GRAMS, 
ÖVGÜYÜ HAK EDEN BİR YAPIM 


Paramparça Aşklar Köpekler'in yönetmeni Alejandro Gonzâlez Iüârritu, bu kez Guillermo Arriaga'nın romanından uyarlanan 21 Grams ile yine çok etkileyici ve özgün bir yapıma imza 
attı. Filmin başrol oyuncularından Naomi Watts ve Benicio Del 
Toro Oscar'a aday gösterilirken, son derece etkileyici oyunuyla 
Sean Penn de bu sıradaşı kurgunun hakkını vermeyi başardı. 

Neredeyse tamamı elde taşınır kamerayla çekilen film, r 
lantıların insanların yaşamındaki önemini hayranlık bırak 
bir üslupla ortaya seriyor. Yaşam, ölüm, tutku, aşk, bağımlılık... Vizyon tarihi 21 Mayıs olarak belirlenen filmde Alejandro Gonzâlez Ihârritu, Paramparça Aşklar Köpekler'de ispatladı- 


ğı kurgu gücünü bir kez daha ve yetkin şekilde ortaya koyuyor. 


21 Grams, geleceğin kült filmlerinden biri olmaya şimdiden 
aday; emek harcamayı seven izleyiciler kaçırmamalı. 


N—  riMLERİ DİNLEYEREK 

© © HATIRLAMAK İSTEYENLER İÇİN 
ARŞİVE GİRDİK VE RADYO EKSEN'İN 
EN İYİ SOUNDTRACK'LERİNİ SEÇTİK 


Kill Bill 2 geçtiğimiz ay vizyona girdi ve Tarantino'nun gelini geri döndü. Ouentin Tarantino bu 
defa evindeki plak koleksiyonundan Malcolm 
McLaren, Shivarce ve Johnny Cash şarkılarını seçip filmi için kullandı. Tarantino'nun Reservoir 
Dogs ve Pulp Fiction gibi, sahnelerinin yanı sıra 
unutulmayan müzikleriyle de konuşulan, Radyo 
Eksen arşivinin en iyi soundtrack'lerinden bazılarını derledik. 


Todd. Haynes, 1970 öncesi İngiltere'nin glam 
rock platformunu anlatan Velvet Goldmine adlı 
filmiyle aldığı olumlu eleştirilerin yanı sıra David 
Bowie ve Iggy Pop arasındaki ilişkiler sebebiyle 
tepkileri de üzerine çekmişti. 1998 tarihli filmin 
soundtrack'inde dönemin Lou Reed, Brian Eno ve 
Roxy Music gibi önemli isimlerinin yanı sıra günümüz glam rock etiketini yakasına takan Placebo'nun orijinali T-Rex'e ait olan 204) Century 


Boy yağlitunu da bulmak mümkün. 
2 P na ig EŞ sağla Li 


Yönetmenliğini Finn Taylor'ın yaptığı 1997 tarihli Dream With The Fishes filmi de Radyo Eksen'e göre en iyi soundtirack'lerden birine sahip. 
Nick Drake'in 1969 tarihli Five Leaves Left albümünden River Male açılıp Tindersticks'le devam 
eden soundtrack Mike Scott önderliğindeki The 
Waterboys klasiği Fisherman's Blwes'la kapanıyor. 


High Fidelity'nin bir çok kez karşılaştığımız en 
iyi 5 sıralamalarını filmin soundtrack'ine de uygulayabiliriz. Örneğin Jack Black-Lef's Get Ii On, 
Beta Band-Dry The Rain, Bob Dylan,-Most of The 


Time, Smog-Cold Blooded Old Times, Velvet Underground- Who Loves The Sur'ı soundtrack'in en 
iyi beş şarkısı olarak sayabiliriz. 


1992 tarihli Sizzgles filminin yönetmenliğini Cameron Crowe yapmıştı. Moher Love Bone, Alice 
In Chains, Screaming Trees, Soundgarden gibi Seattle kilometretaşlarının şarkılarını bulabileceğiniz 
filmin soundtrack'inin belki de en önemli artısı Pearl Jam'in başka hiç bir albümünde yer almayan 
State of Love And Trust parçasını da barındırması. 


Irvine Welsh'in aynı adlı romanından sinemaya 
uyarlanan Trainspotting; 1990'lı yıllarda İngiltere'nin en popüler ve tartışmaya yol açan filmlerinden oldu. Soundtrack'inde ise Bedrock ve Underworld gibi İngiltere'nin yeni dönem elektronik müzik gruplarının yanı sıra Blur, Elastica gibi Brit- 
Pop klasmanının önde gelen isimleri de yer alıyor. 


Sex Pistolstın Manchester'da verdiği ilk konser- 
den Joy Division'a Manchester dönemi, 24 Houwr 
Party People adıyla 2002 yılında Michael Winterbottom tarafından beyazperdeye aktarılmıştı. Bahsi geçen dönemi merak edenler ve zaten takipçileri 
olanlar için filmin soundtrack'i iyi bir toplama niteliği taşıyor. 


David Lynch'in 1997 tarihli filmi Lost Highway'in soundtrack'i önce Nine Inch Nails'ın The 
Perfect Drug ve David Bowie'nin I'77 Deranged 
parçalarıyla dikkatleri çekmişti. Filmle, tartışmasız 
bir bütünlük içinde ilerleyen şarkıların yer aldığı 
Lost Highway Soundtrack'i de Radyo Eksen'e göre en iyilerden. 


Bir Hunter 5. Thompson klasiği, Fear and Loatbing in Las Vegas: A Savage Jowrney into the 
Heart of the American Dream; 1971 yılında Rolling Stone dergisinde yazı dizisi olarak yayınlanmış, Terry Gilliam tarafından Fear and Loathing 
in Las Vegas adıyla 1998 yılında beyazperdeye aktarılmıştı. Gerek senaryonun fikir babası gerekse 
oyuncuları gibi filmin soundtrack'i de Dead Kennedys, Bob Dylan ve Jefferson Airplane gibi önemli isimlere sahip. 
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RA DYO 


& KSE“96.2 


Www.radioeksen.com 


RADYO EKSEN EN İYİ 10 

İSTHE GONGRETES” e > MISS YOU 
2.BRAINSTORM....... A DAY BEFORE TOMORROW 
3.BRIGHTEYES...... LOVER 1 DON'T HAVE TO LOVE 
ASENULMMNE Sm WILD HORSES 
DEKEANE Şe SOMEWHERE ONLY WE KNOW 
6. WOLFMAN FEAT. PETER DOHERTY ... FORLOVERS 
7. XHE SİREENSE1. - FİT BUT YOU KNOW IT 
8.THEZUTONS............. YOU WILL YOU WON'T 
DEĞMEZ SE a le CATCHME UP 
10. THE DECEMBERİSTS......... THE TAIN PART: IV 


ROCK TARİHİNDE BU AY 


76 yıl önce- James Brown doğdu (3 Mayıs) 

28 yıl önce- KISS ilk konserini New York'ta verdi. 
(4 Mayıs) 

44 yıl önce- U2'nun solisti Bono doğdu (10 Mayıs) 
19 yıl önce- Bruce Springsteen aktrist Juliann 
Phillips'le evlendi. (13 Mayıs) 

6 yıl önce- Frank Sinatra öldü (14 Mayıs) 

63 yıl önce- Bob Dylan doğdu (14 Mayıs) 

35 yıl önce- John Lennon ve Yoko Ono “Bed-In For 
Peace' adındaki protestolarının ikincisine 
Montreal'da başladı (26 Mayıs) 
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29 Mayıs, Saat 22.00 


Network 


(Howard Beale, 11 yıldır sunduğu ana haber bülteninin sonunda beklenmedik bir konuşma yapar. Ratinglerin düşmesi nedeniyle bir hafta sonra canlı yayında intihar edeceğini açıklar. Program Departmanı'nın başına getirilen Diana, Howard'ın yaptığı çılgınlığı “paraya dönüştürmek? arzusundadır; ancak 
paironu Frank bu konuda kararsızdır.) 


(Diana, elindeki rating raporlarını uzatır.) 

DIANA CHRISTENSEN: Dün geceki haberlerin sıralamasını gördün mü? New York'ta sekizinci. 
LA?de dokuzuncu. Her iki şehirde de yirmi yedi izlenme payı. Dün gece Howard Beale, yayına çıktı ve 
iki dakika “palavra” diye bağırdı ve bana inan, bu 
akşam program en az yüzde otuz paya erişecek. 
Müthiş bir şey yakaladık. 

FRANK HACKETT: Tanrı aşkına Diana. O deliyi 
yeniden yayına koyup bağırtmayı mı öneriyorsun? 
DIANA CHRISTENSEN: Evet bence bu gece Beale'i 
yayına koymalı ve onunla devam etmeliyiz. Sabah 
gazeteleri gördün mü? Times'ı gördün mü? 
(Gazeteleri alır ve camın önünde duran Frank'e doğru yürür. Bir yandan konuşurken bir yandan elindeki gazeteleri bayrak gibi sallamaktadır.) 

Bir milyon dolara alamayacağın bir tiraj yaptın. 
Frank o aptal program, ratingleri bir gecede beş pu- 
an yükseltti. Bu gece en az on beş olur. İzleyici sayımızı bir gecede yirmi ya da otuz milyon arttırırız. 
Hayatın boyunca bir daha kucağına böyle bir şey 
düşmez. Bunu elinden kaçıramazsın. Howard Beale, 
palavralardan bıkmış Amerikan halkının hislerini 
dile getirdi! 

(Diana ses tonunu sürekli yükselterek konuşurken, 
Frank elinde gazeteler, masasına oturmuştur. Uzun 
ve etkileyici söylevinin ardından Diana, Frank'i ikna 
ettiğine ikna olduğunda ses tonunu değiştirir ve 
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yumuşak bir ses tonuyla devam eder.) 

Programı istiyorum Frank. Onu büyük bir televizyon olayı haline getirebilirim. 

FRANK HACKETT: Sen ne demek istiyorsun? 

O, haber programı. Senin departmana ait değil ki. 
DIANA CHRISTENSEN: Howard Beali'i mesih 
özellikleri olan muhteşem biri olarak görüyorum. 
Yaşadığımız çağın ikiyüzlülüğüne karşı mücadele 
veriyor. 

(Yine çıldırmış gibidir, odada dolaşıp konuşurken el 
ve kollarının hareketleri heyecanını yansıtmaktadır.) 
İnan bana Frank, bununla tavana vurabiliriz ve ben 
binlerce şov başına altı dolarlık maliyetten bahsediyorum. Dakikada yüz otuz bin dolar gelmesinden 
söz ediyorum. Dakikasını yüz bin dolara satacağınız 
böyle bir şovun getireceği kazancı düşün. 

Bunun gibi tek bir program bizi çukurdan kurtarabilir. Bu, önümüze tabakla sunuldu Frank, bunu 
mahvetmeyelim. 

(Frank, çalan telefonu yanıtlarken, Diana ona fark 
ettirmeden saatine bakar. Az önceki heyecanından 
eser yokiur ve az önce sadece “etkilemek” için heyecanlı göründüğü izlenimi verir. Frank'in telefon konuşması bittiğinde devam ederler.) 

FRANK HACKETT: Bunu düşünmem gerek. 
DIANA CHRISTENSEN: Frank, bunu komiteye 
götürme! Beale, 18.30'da stüdyoda olmalı. 
Yakaladığımız hızı kaybetmek istemeyiz. 

FRANK HACKETT: Tanrı aşkına Diana, burada 
tamamen sorumsuz bir adamı ulusal televizyona çıkartmaktan söz ediyoruz. 

(Diana, gülümseyerek onaylar Frank'i.) 

FRANK HACKETT: En azından Hukuk işleri ve 
Herb Thackery ve tabii Joe Donneliy ile konuşmak 
istiyorum..... Seni sonra ararım Diana. 

(Diana, Frank'i istediği kıvama getirmiştir.) 
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cumartesi pazar pazartesi salı 
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1800- SEİNFELD 
2X160STERİM 
1600 - THE KİNG OF 0UEENS 
2X1 GÖSTERİM. 
1500 - WTHOUT ATRACE 
1800 - MALCOLM 
İNTHE MİDDLE 
16:30- SORUBS 

00 - ACCORDING TO Jiht 

HER 


13:00 - WHO'UL STOP THERAİN 
1500- BOSTON PUBLİC 
1600 - THEVES LİKE US 


30 - 13:00 


17 


zi RUGRATS RUGRATS RUGRATS 
© 18:30 -AS TOLD BY 
— 18:30 - CATDOG 1830 - SPONGEBOB GİNGER 

& 

— 1845 -ER 

eri THESİMPSONS THE SIMPSONS 18:45 -ER 1845 - ER 

elk 

— 

© 

© 

— 

() 

© BUFFY THE EZ 

> SELNFELD SELNFELD 


VAMPIRE SLAYER 


FOR A FEW DOLARS 
RE 


M 


ACCORDING TO JIM 


20:30 | 20 


21:00 


:00 


22 


00 


THE X-FİLES THEXFLES 00:30 - THE X-FİLES THE X-FILES 


THE X-FHİLES 


THE SIMPSONS 
2X1 ÖZEL GÖSTERİM 


24 


S 
MR. RIGET 


00 


06:30 - SEİNFELD 


06:00 - 01 


CNEC-E aylık yayın akışı 


www.cnbce.com 


8 Mayıs 9 Mayıs 


10 Mayıs 11 Mayıs 12 Mayıs 13 Mayıs 14 Mayıs 15 Mayis 
cumartesi pazar 


pazartesi salı çarşamba perşembe cuma cumartesi 


(07:00 - THE SIMPSONS 


- THE SIMPSON: 
07.00 - THE SIMPSONS 07:30 - THE MUPPET SHOW EN TE KeeET Som 

il 0800 - FENDİ 0800 - HEJDİ 

0830 - VİKİNGLER 0830 - VİKİNGLER 

03:00 - TWEETY 0800 - TWEETY 

0830 - SNOOPY 0830 - SNOOPY 

10:00 - RUGRATS 10:00 - RUGRATS 

2X1 GÖSTERİM 2X1 GÖSTERİM 

1100 - WI 11:00 - AS TOLD 

THORNBERAY S BY GİNGER 

1130 -MYUFEASA 1430 - AAHHHİ 

TEENAGE ROBOT REAL MONSTERS 

1200 - CATDOG 1200 -CATDOG 

1230 - SPONGEBOB 1220 - SPONGEBOB 

SOUAREPANIS 


SOUAREPANIS 


SEİNFEİD YY RUGRATS RUGRATS RUGRATS RUGRATS SENER 
Zi Sid 1830 -SPONGEBOB | | 1830-AHHIREAL 1830-MYUFEASA | 1830-4sTolDBY Si > 
e MERE 1830 -CATDOG SOUAREPANIS MONSTERS TEENAGE ROBOT GİNGER 1830 ThE MUPPET 
SHOW SHOW 
THE SIMPSONS LE SİMESONE 
THE SIMPSONS 


THE KING OF CUEENS 


THE KING OF GUEENS SOFA 
THE KING OF GUEENS 


18:45 - ER 


BUFFY THE SEİNFELD SELNFELD 
VAMPİRE SLAYER 


POCKET MONEY 


İlEELİURELYİ MALÇOLM IN THE 


MIDDLE 


ACCORDING TO JIM FRASIER SCRUBS WATCHING ELLE 


BOSTON PUBLIC COUPLING US THE GUARDIAN 


THE SIMPSONS 
2X1 ÖZEL GÖSTERİM 


THE X-FILES TAEX-HLES 00:20 - THE X-FLES 


THE X-FILES 


a a 0100 - SEİNFELD 01:00 - SELNFELD e 

: 01:00 - SEİNFELD 01:00 - SEİNFELD 01:00 - SEİNFELD 0030 - SOUTH PARK 
Ee a e e m e 

IN MIDDLE > Ni a - 30 - 
e DED NR UATRACE © | 0200: BOSTON PUBUC 1500 - ASTERİKİN BRITAN | çğün TE GROUP 0530 - AİN MAN (0300 - LORD OFTHEFLES | 0800 POCKETMONEY 
0300 - INHERİT THEWIND | ö&00- AFISTFULOR (0800 - SLOGANS 0500 - ER 030). FRASİER ER 0500 -ER 05:00 - THE LONG RİDERS 
05:00 - THE BEST MAN Yi 0500-ER (0600 - ACCORDING TO JIM ledi (05:00 - BUCRUBS (05:00 - WATCHING ELLE 
i mi 0500 - MALCOLM 0530 SEİNFELD DEE 0630 - SEİNFELD 0630 -SENFELD 
DEEN IN THE MİDDLE 


GUEENS 
2X1 ÖZEL GÖSTERİM 0530 - SELNFELD 


14 Mayıs 
cuma 


SEİNFELD 


WATCHING ELUE 


THE GUARDIAN 


THE X-FILES 


0100 - SEİNFELD 

01:30- WATCHING ELLE 
(0200 - THE GUARDİAN 
(0800 - LORD OF THE FLIES, 


0500-ER 
0800 - WATCHING ELLE 
0620 - SEİNFELO 


15 Mayıs 
cumartesi 


100 - THE SMPSONS 
THE MÜPPET SHOW 
İ 


KEL 
- VİKİNGLER 


SOLAREPANTS 


SEİNFELD 
18:30 -THE MUPPET 
SHOW 


THE KING OF GUEENS 


POCKET MONEY 


-s0l 
(01:00 - VERTİGO 
0230 - COUPLİNGUS 
300- POCKET MONEY. 
0500 - THE LONG RIDERS 


18:30 -THE MUPPET 
SHOW 


THE SİMPSONS 


NG OF GUEENS 


BUFFY THE 
VAMPİRE SLAYER 


THE SIMPSONS 
2X1 ÖZEL GÖSTERİM 


0100 - BUFEY TKE 
YAMPİRE SLAYER 
1200 - ANGEL 


17 Mayıs 
pazartesi 


RUGRATS 
18:30 -CATDOG 


RUGRATS 


18:30 -SPONGEBOB 
SAUAREPANIS 


— | — 
FRASIER SCRUBS 


> 


MALCOLM IN THE 
MIDDLE 


ACCORDING TO JIM 


BOSTON PUBLIC ÇOUPLING UK 


(İLK BÖLÜM) 


00:30 - THE X-HLES THE X-FILES 


01:30 - SEİNFELD. 
0200 - MALÇOLM 0100 - SELNFELD 
İNTHEMİDDLE 0130 - AĞDORDING TO JIM 
(0290 - COUPLİNG UK 
ULDERİNG 0870 - ASTERİX AND 
TAE BIGFGHT 
0500- ER 
(0690 - ACCORDING TO JİM 
(0530 - SEİNFELD 


19 Mayıs 
çarşamba 


RUGRATS 


18:30 -AHH! REAL 
MONSTERS 


(00:30 -THE X-FİLES 


01:30 - ŞEİNFELD. 
0200 - FRASİER 
<ALLY 

0330 THE SECRET OF 
SANTA VITTORA 
1530-ER 


30. 
(0630 - SETNFELD 


Programları ay boyunca takip edebilmek için, Y. 


20 Mayıs 
perşembe 


RUGRATS 


1830 - MY LIFE ASA 


TEENAGE ROBOT 


THE X-FİLES 


(01:00 - SELNFELD 
0130- SORUBS 
020-2 

(0800 - CRİMES AND 
'MİSDEMEANORS 
DER 

0800 - SORUBS 
(0630 - SEİNFELO 


PROGRAMDAKİ ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLERİ www.cnbce.com adres 


21 Mayıs 
cula 


RUGRATS 
18:30 -AS TOLD BY 
GİNGER 


Gİ 
SENFELD 


WATCHING ELLİE 


THE GUARDIAN 


THE X-FILES 


0100 - SEİNFELD. 

0130- WATOHİNG ELLE 
(0200 - THE GUARDİAN 
(0800 - THE HAUNTED 
PALACE 


00 -ER, 
0600 - WATCHING ELLE 
0630 - SEİNFELD 


22 Mayıs 
cumartesi 


100 - THE SİMPSONS 


1230 - SPONGEBOB 
SÜUAREPANTS 


SEİNFELD 


18:30 - THE MUPPET 
SHOW 


THE SIMPSONS 


THE KING OF GUEENS 


THE APARTMENT 


0030 - SOUTH PARK 
01:00 -NORTR BY 


NORMVEST 
(0230 COUPUNSUK 
(0300 - THE APARTMENT 
0500 - THOMAS EROMN 
APAR 


23 Mayıs 


18:30 - THE MUPPET 
SHOW 


THE SIMPSONS 


THE KING OF 


BUFFY THE 
VAMPİRE SLAYER 


THE SIMPSONS 
41 ÖZEL GÖSTERİM 


“ 


CNBC-e aylık yayın akışı 


www.cnbce.com 


24 Mayıs 25 Mayıs 26 Mayıs 27 Mayıs 28 Mayıs 29 Mayıs 30 Mayıs 31 Mayıs 
pazartesi salı çarşamba perşembe cuma cumartesi pazar pazartesi 


E SIMPSONS 


07 


:00 


12 


00 


30 - 18 


17 


RUGRATS 


RUGRATS RUGRATS 


© RUGRATS SELNFELD RUGRATS 
© z : iğ 18:30 - THE MUPPET > 

5 18:30 -SPONGEBO3 18:30 -AHHI REAL 18:30 - MYLIFEASA a 

& 7 1 1830 -ASTOLD BY 1830 -THEMUPPET o | SHOW 

co SOUAREPANIS MÜNSTERS TEENAGE ROBOT ei 1830 - CATDOG 
e ku 1845-ER 1845 -ER GE İ 

© THE SIMPSONS THE SIMPSONS 1845 -ER 

— 

> 

© 

5 THE KING OF CUEENS | THE KING OF GUEENS 

<> 

S Bizi SELNFELD SEİNFELD SENFELD 

o a SEİNFELD BUFFY THE 


(FİNAL BÖLÜMÜ! 


VAMPIRE SLAYER 


0 | 20 


SCRUBS WATCRING ELLE BOXCAR BERTHA MALCOLM IN THE 
MİDDLE 


LÇOLM IN THE ACCORDING TO JIM FRASIER 


THE GUARDIAN 


ON PUBLIC COUPLING UK 


ANGEL BOSTON PUBLIC 


THEX-FHLES 00:20 - THE X-FILES 


THE SIMPSONS THE X-FILES 

- SEİNİ ki 01:00 - SENFELD (00:30 - SOUTH PARK 01:00 - BUFFY THE 01:00 - SEİNFELD 

ADLORDING TOM (| Gia EEAMER EMİRE 0130. WATCHİNG ELE (| 000 THEBİRDS VAMPİRE SLAYER 0130 MALÇOLM 
e m e m © 

STE T (03:00 - GOTHİC 00 - > > E 

rl ie Kl 0500 -ER 0500 - NETWORK OZ EAT ee NS 1340 VAGABOND 
“e ENİ day) Sönues tn SENEDE OF OUEENS 0500 - MALCOLM 
; SADDORDING TOM | osz0: seir 0530. SEİNFELD 0630- SEİNFELD OR LERNS eli 


WOJ'UCUPYMADOLA 


Ayarlanabilir hava durumu | 


gi Li | 


LR 
N — 


GLADE AUTO parfümünün 

45 gün süren etkisi, 

iki doğal koku çeşidi ve 
ayarlanabilir özelliği sayesinde 
kontrol tamamen sizde... 


